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Van de redactie,

Voor u ligt alweer de Majje van september. 
Voor ons als redactie is de zomer voorbij 
gevlogen. We hebben een heerlijke vakantie 
gehad. Eline was met haar gezin in Thailand 
en Henk heeft met Marianne de “Romantische 
Strasse” in Duitsland gefietst. Allebei hebben we 
enkele van onze belevenissen opgeschreven en deze gepubliceerd 
in deze Majje. 
Ook Anja Berns is druk in de weer. Zij coördineert alle cursussen 
en activiteiten van de SAB en dat is geen sinecure. De cursussen 
voor het komende seizoen starten langzaamaan weer op. Naast 
het colofon in deze Majje staat een overzicht van alle cursussen. 
Wellicht zit er iets bij dat u interesseert en waar u graag aan zou 
willen deelnemen. Op de ‘Dag van de Ouderen’ is de SAB ook 
aanwezig met een informatiestand.
De ‘Dag van de Ouderen’ wordt dit jaar gevierd op woensdag 4 
oktober. Verderop vindt u uitgebreidere informatie, maar een ding 
willen we al vast verklappen: Dick van Altena komt!
Het bestuur van de Seniorenvereniging wil via een enquête graag 
uw mening horen over het wel of niet aanhouden van het blad 50+. 
Het formulier zit in deze Majje. Zou u zo vriendelijk willen zijn de 
antwoordstrook onderaan het bericht in te leveren, dan kan het 
bestuur ook verder actie ondernemen.
Deze Majje zit weer boordevol verhalen. Wist u dat er zoveel Jan-
nen in Bemmel zijn of waren? Als fietser kun je ook in onze streek 
gebruik maken van knooppunten (zonder zelf in de knoop te ra-
ken) om talrijke mooie plekken te bezoeken. De sportzomer zat 
dit jaar boordevol hoogtepunten. En zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. 
We hebben zin om het komende jaar voor u weer prachtige Majjes 
te maken. Heeft u iets meegemaakt wat u met ons wilt delen, een 
feest, een vakantie, zomaar een leuke ervaring? Schroom niet. Wij 
vinden het heel erg leuk als er verhalen van onze leden in de Majje 
geplaatst worden.
We wachten vol spanning af waar u allen mee komt!

Henk en Eline
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AGENDA

INHOUD

DE REDACTIE VAN DE MAJJE 
De redactie neemt de vrijheid 
om aangeleverde kopij al dan 
niet op te nemen en -indien no-
dig- zelf te redigeren, uiteraard 
met volledig behoud van de 
kern van de boodschap.

Reageren of zin in schrijven in de Majje? 
Mail naar: redactie@seniorenbd.nl
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BEDANKJE
P. de Leeuw, Corry Flintrop, en 
Ina Smaling bedanken het 
KBO-bestuur voor de attentie die 
zij mocht ontvangen.

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Mevrouw M.G. Eeuwes-van der Velde Mevrouw L.S.A. Peet

Mevrouw E. Rikken-van Mer
Mevrouw G.M. Meurs-Graven

IN MEMORIAM
De heer B.G.T. Rikken
Mevrouw J.G. Lintsen-Lentjes

Uw wijziging of afmelding kunt u doorgeven:
Per brief:
Ledenadministratie Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg,
Brouwerslaan 46, 6681 EA Bemmel.
Per e-mail: ledenadministratie@seniorenbd.nl 
Via een formulier op de website:
een wijziging via:   www.seniorenbd.nl/leden/wijzigen
een afmelding via: www.seniorenbd.nl/leden/afmelden

DAG VAN DE OUDEREN
4 OKTOBER 
Op 4 oktober organiseert Seniorenvereniging KBO Bemmel-
Doornenburg in samenwerking met het SAB de ‘Dag van de Ouderen’. 
Deze dag, die in het teken staat van de Week van de Ontmoeting, 
vindt plaats in de sfeervolle binnentuin van de Gouden Appel in 
Bemmel. Het begint allemaal om 14.30 uur, maar voel je vrij om al 
vanaf 14.00 uur binnen te komen.
Deze onvergetelijke middag wordt opgeluisterd door niemand 
minder dan de Betuwse troubadour Dick van Altena. Hij zal ons 
trakteren op hartverwarmende liederen, gezongen in het prachti-
ge dialect van onze streek. Een ware traktatie voor de oren!
U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere middag met ons 
te delen. Verwacht een gezellige bijeenkomst, waarbij de drankjes 
en lekkernijen niet zullen ontbreken. Echter, let op: wees er op tijd 
bij, want vol is vol en we verwachten een grote opkomst!
De entree is helemaal gratis, maar we waarderen het zeer als je 
een vrijwillige bijdrage wilt doen. Samen maken we er een gewel-
dige dag van. Tot dan!
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Vanuit het bestuur

Beste Leden,

Onze vereniging is, zoals u weet, per 1 januari 2021 lid van de Federatie van Algemene Senioren Ver-
enigingen. Met de overstap van KBO Gelderland naar FASv was het niet mogelijk om u nog langer te 
voorzien van het magazine van KBO-PCOB. Wij hebben samen met andere verenigingen in Gelderland 
gezocht naar een alternatief en dat is het Vijftig+ Magazine geworden. We zijn een contract voor een 
jaar aangegaan en kunnen per jaar bekijken of we hiermee doorgaan.
Om ons heen horen we dat het blad geen meerwaarde heeft en dat veel leden het blad ongelezen bij 
het oud papier leggen. Verder is het zo dat het blad dit jaar aanzienlijk duurder is geworden en er voor 
volgend jaar weer een verhoging op stapel staat.
Al met al redenen voor ons om, voordat we het contract verlengen, u te vragen of we het blad moeten 
blijven aanbieden. 

Het bestuur

Ik/wij ben/zijn het ermee eens dat de Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg het contract met het 
Vijftig+ Magazine niet verlengt.

JA		  NEEN	 (omcirkel wat voor u van toepassing is)

Voor- en achternaam: 	 Adres (straat, huisnummer, postcode, plaats):	 Handtekening:

Deze strook graag uiterlijk 10 oktober a.s. inleveren bij de secretaris: 
Klaas Vos, Plakse Veld 29, 6681 MM Bemmel.

U kunt ook - en dat is veel sneller - een e-mail sturen aan: enquete-50plus@seniorenbd.nl, waarbij u 
alleen een JA of NEEN hoeft te vermelden als onderwerp.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nazomeren! September is de 
maand waarin vele ouderen op 
vakantie gaan. Mooi weer, niet 
te warm, niet te druk. Kortom 
de ideale maand om vakantie 
te vieren. Ook ons KBO-bestuur 
houdt van nazomeren en geniet 
volop van deze prachtige tijd. 

In ons oktobernummer zal het 
bestuur u weer over alle relevan-
te bestuurlijke zaken informeren.
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Wilgen in grijsgroene jas
zwiepen blaadjes
-aangewakkerd door venijn’ge wind-
over ’t kaalgeplukte land
Dat verplichte rust in slaapstand vindt

Massa’s ganzen vreten gulzig
Gakken onderwijl luidruchtig
over hun geslaagde reis
Wég van honger
Noorse kou en ijs

Parels op nu maag’re sprietjes gras
Mist weeft haar zoveelste kleed
dat, koppig, lang blijft hangen
Spinnen breien ‘n kunstig web
Hongerige herfst heeft zomer gevangen

De bleekgezicht leeft achter tralies 
Geeft geen pijn meer aan de ogen
Maar echoot soms verrassend na
Warmte voor even teruggezogen

Ik vlucht steeds weer in fantasie
In troostvolle blij makende dromen
Na nog zeven maanden zwangerschap
zullen krokus, tulp en narcis
juichend weer ter wereld komen

Maria v. Zutphen-Verheijen
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Romantische Strasse
Zoals ik in de vorige Majje al vertelde, waren wij 
(Marianne en ik) van plan om dit jaar eens de 
Romantische Strasse in het zuiden van Duitsland 
te gaan fietsen. Dus toen de logeerpartij van 
onze kleindochter voorbij was en kleinzoon zijn 
C-diploma gehaald had, konden we gepakt en 
bezakt vertrekken. Met die bagage viel het nogal 
mee. We hebben allebei twee fietstassen en daar 
moet dus alles in. Keuzes maken dus. Uit ervaring 
van vorige lange fietstochten weten we dat we 
al gauw teveel meenemen en dat je jezelf meer 
belast door teveel bij je te hebben.
Startpunt van de tocht is de stad Würzburg aan 
de Main, zo’n 450 km van Bemmel. Een mooie 
stad in een glooiend landschap met veel wijn-
stokken in de buurt. De eerste dag reden we 
eerst langs de Main en volgden daarna de Tauber, 
een heel klein riviertje dat vanuit het zuiden in de 
Main stroomt.
Smalle dalen, leuke dorpjes en na 70 km bereikten 
we Tauberbischofsheim. We waren wel aan een 
rust toe, want de temperatuur was ruim boven 
de 30 graden. De tweede dag fietsten we naar 
Rothenburg ob der Tauber, wereldberoemd van-
wege de ommuurde historische binnenstad met 
het Weihnachtsmuseum. Gelukkig was het daar 
zo warm, dat we geen behoefte hadden aan 
Kerstmis in de zomer. Na 75 km hadden we meer 
behoefte aan iets anders dat echt koud was: ijs 
en bier.
De volgende etappe voerde ons naar Feucht-
wangen. Onderweg passeer je tientallen andere 
fietsers. We kregen verschillende keren te horen: 
“Hé, Bio-bikes!” In eerste instantie snapten we 
niet wat er bedoeld werd, maar het viel op dat 
we nagenoeg de enige fietsers waren die op ei-
gen kracht zonder ondersteuning fietsten. Dat 
dwong wel wat respect af bij onze oosterburen. 

De vierde etappe ging via Dinkelsbühl (prachtige 
historische stad) naar Nordlingen, al even histo-
risch en romantisch. De streek rondom Nordlingen 
is miljoenen jaren geleden getroffen door een 
meteorietinslag en als je dat weet valt het op dat 
je in een krater rijdt met opstaande randen met 
een diameter van meer dan 40 km.
De warmte maakte dat we steeds vroeger op de 
fiets zaten om zoveel mogelijk te genieten van 
de relatieve ochtendkoelte. Vroeg in de middag 
hadden we de etappe dan al gehad en konden 
op zoek naar een overnachtingsplaats en een 
zwembad om af te koelen. Op dag 5 kwamen we 
bij de Donau aan. Het bleef maar warm, maar die 
avond brak de eerste onweersbui los. Gelukkig 
lagen we toen al op één oor, maar de volgende 
morgen was goed te merken dat er een weers-
omslag aan zat te komen. Het miezerde een bee
tje (word je zo lekker nat van), maar dat is bij 30 
graden niet zo erg. Wel zagen we overal al tak-
ken en andere rommel op de weg liggen. Fiet-
send langs de Lech kwamen we in Augsburg aan. 
Daar scheen de zon al weer en zaten de terrassen 
uitnodigend vol. We besloten om hier ook maar 
een eind aan onze tocht te maken, te meer om-
dat de weersvooruitzichten niet veel goeds voor-
spelden. En dat hebben we gezien: de volgende 
middag brak het noodweer los.
Regen, hagel, wind, het was indrukwekkend. We 
waren blij dat we besloten hadden de tocht te 
beëindigen, want in de omgeving was het nodige 
vernield. We zijn met de fietsen per trein terug 
gegaan naar Würzburg, hebben daar alles weer 
in en op de auto geladen en zijn voldaan terug-
gekeerd naar Bemmel.

Henk Peperkamp
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Als je in Bemmel een gemoedelijke en gezellige 
man ontmoet, is de kans groot dat hij Jan heet. 
Bemmel is een waar broeinest van Jannemannen. 
In ons dorp deden ze vroeger niet zo ingewikkeld. 
Als er een jungske werd geboren, en het namen-
boekje niet voorhanden was, noemde ze het 
menneke gewoon Jan. De oude Jannen werden 
vroeger ook wel Jejje genoemd. 
Alleen al in het kleine Papenstraatje waar ik 
woonde, groeide ik op met een aantal Jannen 
zoals: Jan Elemans, Jan de Rus, Jan de Groen, 
Jan Rikken, Jan Wemmers, Jan van Vorsselen, 
Jan Maasen en de overbuurman, good old, Jejje 
de Prior. De warme bakker, die bij ons aan de 
deur kwam, was Jan Janssen en de KRO-gids 
werd bezorgd door Jan van Turnhout. Als mijn 
vader weer eens kloterij met de auto had, dan 
ging hij met het vehikel naar Jan Bouwmeister of 
naar Jan Tap. De ijzers lagen in het vuur bij Jan 
Steenhof, Jan Berndsen, Jan Francissen of bij zijn 
knecht Jan Basten. Werd het vetgemeste vèrreke 
niet geslacht, dan werd het opgehaald door Jan 
Wouters.
Mijn vader leerde het vak fietsenmaker van Jan 
Leenders. De vuilnis werd opgehaald door Jan de 
Knip. De politieagent was Jan de Kat (Kersten). 
Hij moest nog wel eens in actie komen als er een 
auto uit de bocht was gevlogen bij, jawel… Jan 
De Raadt. 
Op de Piusschool kon ik Jan te Boekhorst nog 
net ontwijken omdat ik werd verbannen naar de 
Donatusschool. Wel kwam Jan weer tevoorschijn 
bij mijn plechtige communie. Voor een mooi com-
munie-pak gingen we naar modehuis Stoffels en 
werden we geholpen door Jan (Are You Free?) 
Gunsing. Als cadeau kreeg ik een mooi horloge, 
gekocht bij Jan Bouwman. 
In de hippietijd ontdekte ik ook het kroegleven. 
Het eerste pilsje dronk ik bij Jan van de Roskam. 
Bij het Wapen proostte ik met vaste bezoeker Jan 
Rutjes. Later heb ik ook nog eens een schuum-
kop gedronken bij ‘t Voske, toen nog van Jan 
Vos. Drinken maakt hongerig en als ik bij Moos 
een frietje ging eten, zat daar steevast op het 
bekende muurtje - wie kent hem niet - Jan Aqua.
Supermarkt De Spar was inmiddels overgenomen 
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lid van de Sprinters) mij uit om bij deze club 
te komen hardlopen. Weer een uitdaging. De 
clubsponsor was de B.O.D. van Jan Wilting. Bij 
mijn eerste training kon ik kiezen uit twee loop-
groepen, getraind door Jan Berendsen en Jan 
van Hesteren. Ik heb nog even overwogen om te 
gaan volleyballen, maar daar zwaaiden de heren 
Jan van Swelm en Jan van de Beek de scepter. 
Bovendien zou ik in De Bongerd-kantine regel-
matig Jan Groot Antink ontmoeten. 
Wereldwijd waaiden de Bemmelse Jannen uit 
tot Nieuw-Zeeland (Jan Knorth) en Brazilië (Jan 
Moed). Het is ook niet vreemd dat onze Majje-
Vrijuiter Jan heet. Een alom bekend dweilopper-
hoofd heeft ooit eens geroepen: ‘Onze Lieve 
Heer is een Bemmelaar.’ Als ik het nog eens te-
ruglees denk ik; God Jan, je hebt nog gelijk ook!
Ongetwijfeld ben ik in dit verhaal heel veel Jannen 
vergeten en wie Jan met de Korte Achternaam 
is, dat mag u zelf invullen. Maar zeg nou zelf, wat 
zou Bemmel zijn zonder al deze Jannen? We kun-
nen ze niet missen en mogen er best trots op zijn. 
Zoals vroeger ook een bekende gemeenteamb-
tenaar trots en met opgeheven hoofd door het 
dorp sjeesde als ‘Jan Kan Alles’.

Willy Bongers

door Jan Huisman. Het dorpsblad ‘Het Kontakt’ 
werd gedrukt bij Algrafica van Jan Witjes met as-
sistentie van Jan Peters. Bijzonder grappig ook 
dat Cor Hermsen zijn doe-het-zelf zaak De Malle 
Jan noemde. Regelmatig marcheerde de drum-
band door het dorp. Het was dan ook vanzelf-
sprekend dat het vaandel triomfantelijk werd ge-
dragen door Jan Buurman.
Ik kreeg verkering in Haalderen. Ook daar bleek 
Jan goed in de markt te liggen. Het brood kwam 
daar van Jan Vaarwerk. De groente van Jan Rikken.
De schoenen kochten ze bij Jan de Schoes 
(Arends) en de eitjes werden thuisbezorgd door 
Jan Peters.
We maakten trouwplannen en voor een woning 
werden we verwezen naar de Gemeente. Ik 
kende Jan Simmelink, maar voor een toewijzing 
moest ik toch echt bij Jan de Jong zijn. Een plant-
je voor in huis kochten we bij Jan Lintsen en onze 
dokterspraktijk werd uitgebreid met Jan Rossen. 
Voor mijn werk maakte ik een switch naar de 
gemeente Nijmegen. Op de fiets naar het werk 
kreeg ik gezelschap van Jan de Moor. Of toeval 
nu wél of niet bestaat, dat laat ik in het ongewisse. 
De eerste Bemmelse collega die ik in Nijmegen 
ontmoette, was wel Jan Verweijen. 
Ook in mijn sportcarrière kon ik niet aan Jan ont-
komen. Ik had de Jannen Op de Korrel kunnen 
nemen bij de schietclub van Jan Volmeijer, maar 
ging toch liever voetballen. Met de C-junioren 
werden we kampioen met de steunpilaren Jan 
Bremer en Jan Driessen. Het eerste elftal was 
voor mij onbereikbaar. Dat elftal steunde vooral 
op de routiniers Jan Teunisse en Jan Duyf. 
Met mijn voetbalplezier werd het wat minder, 
maar bij de Bataven was Bemmelaar Jan van Huet 
de uitblinker. Ik ben toen maar gaan tennissen. 
Bij de tennisclub moest ik me aanmelden bij Jan 
de Bruijn. We tennisten ook in de schaapskooi 
en wat schetst mijn verbazing? Naast ons werd 
regelmatig een partijtje dubbel gespeeld door 
de heren Jan Evers, Jan van Aken, Jan Stoffels 
en Jan Hendriks. Gekker kon het met de Jannen 
toch niet worden!
Omdat Wimbledon voor mij niet haalbaar was 
met tennissen, nodigde Jan Gaertner (bestuurs-
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Het fietsknooppunten-netwerk van Nederland, België en Duits-
land is een handige manier om mooie fietsroutes uit te stippe-
len en te rijden. Altijd verzekerd van spannende en avontuurlij-
ke paadjes. Elk kruispunt in de Benelux heeft een nummer: dat 
heet een fietsknooppunt. Het maakt het vinden van de weg een 
stuk gemakkelijker en eenvoudiger. Veel mooie routes zijn al uit-
gezet en op de pc opgeslagen. Het is mogelijk via de ANWB of 
andere sites zoals fietsnetwerk.nl routes te vinden. Deze zijn te 
downloaden of kunnen worden uitgedraaid. Zo is de route altijd 
onder handbereik. 
Natuurlijk is het ook mogelijk zelf de routes uit te stippelen. 
Zoals al geschreven; elk kruispunt in de Benelux heeft een num-
mer. Zo zijn routes uitgestippeld en kan men ook zelf van num-
mer naar nummer fietsen op zoek naar de mooiste plekjes. Plek-
jes die vanaf de weg vaak niet te zien zijn. 
Het idee om elk kruispunt een nummer te geven komt uit Bel-
gië. Van hieruit zijn de fietsroutes ontstaan. Inmiddels zijn Ne-
derland, België en Duitsland bezaaid met fietsknooppunten.

Fietsknooppunten overal in Nederland, België en Duitsland
De bordjes staan langs de fietspaden die van knooppunt naar 
knooppunt lopen. Gewoon de nummers volgen die op de groe-
ne paaltjes bij de kruispunten aangegeven staan. Ze staan bij elk 
kruispunt die in de routes zijn opgenomen en wijzen van het ene 
genummerde knooppunt naar het volgende fietsknooppunt. Op 
het knooppunt zelf staan weer nieuwe nummerbordjes naar de 
volgende fietsknooppunten. Ook is er meestal een plattegrond 
van de omgeving met daarop alle fietsknooppunten aangegeven.
Veel fietsplezier gewenst. En mocht het downloaden niet lukken, 
dan kan de route altijd nog op een briefje worden geschreven. 

Een mooie route om te starten, 20.5 km in onze gemeente
Fietsen vanaf en eindigen bij camping Waalstrand, Waaldijk 2a 
in Gendt. Natuurlijk kunt u ook halverwege starten en eindigen.
Start bij knooppunt 79, volg de bordjes naar knooppunt nummer 
78 - 77 - 76 - 75 - 67- 68 - 92 - 98 - 26 - 25- 97 - 85 - 79
En u bent weer bij de camping.

Eline 

VOOR WIE NET IETS 
VERDER WEG WIL GAAN!

Fietsknooppunten 
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De zomer van ‘23 was (is) een zomer van uitersten. Wat begon in 
juni met gelijk een hittegolf en temperaturen van 35 graden, werd 
gevolgd door een bizarre weersomslag. Zomerstormen met zeer 
veel schade en zelfs dodelijke slachtoffers in de diverse regio’s. In 
Italië met hagelstenen als tennisballen en Slovenië met overstro-
mingen. Koud werd het en er is ontzettend veel regen gevallen. 
Naast de regen is op 8 juli ook het kabinet van Rutte 4 geval-
len. Rutte gaat na de verkiezingen de politiek verlaten, maar hij 
niet alleen. Met hem gaan we een aantal bekende gezichten niet 
meer terug zien in de tweede kamer zoals W. Hoekstra, S. Kaag, 
R. Leijten, C. Schouten, A. Kuijken, H. Neijboer, V. Bergkamp, S. 
Simons, F. Azarkan, T. Kuzu en L. Werner (van Lingo). 
Voor hen is het doek gevallen, maar ook voor de zaal van Het Wa-
pen van Bemmel. Met een paar spectaculaire optredens van vroe-
gere artiesten en tweemaal een volledig uitverkochte zaal, kwam 
er een einde aan een begrip voor Bemmel en verre omstreken. 
Hoeveel relaties hier zijn ontstaan is niet bekend, maar dat het er 
heel wat zijn, is wel zeker. 
Ondanks dat de zaal niet meer gebruikt mag worden en er ook 
geen grote tent meer is, was de Bemmelse kermis een grandioos 
succes. Wel anders dan vroeger, maar alles is anders.
Ondertussen is het 10 september als ik dit schrijf en hebben we 
opnieuw een hittegolf, al ziet het er wel naar uit dat het wat minder 
gaat worden. Wat echt niet minder wordt, zijn de successen van de 
Nederlandse sportsterren in tal van disciplines. Deze schitteren als 
nooit tevoren. M. van de Poel, vlak voor de finish gevallen en toch 
nog wereldkampioen. Bij de dames A. van Vleuten winnares van de 
Tour, de Giro en de Vuelta. D. Vollering werd wereldkampioen op 
de weg. Verder waren de dames wielrenners oppermachtig.
Ook gevallen met de finish in zicht en kans op goud: Siffan Hassan 
en Femke Bol. In het verdere verloop van het toernooi werd dit 
allemaal ruimschoots goedgemaakt met de nodige gouden, zil-
veren en bronzen medailles. De Nederlandse roeiploeg werd ook 
nog eens bekroond als zijnde de beste roeiploeg van de wereld. 
Ondertussen werden de dames nog even wereldkampioen wa-
terpolo door in de finale Spanje te verslaan. Daarentegen werden 
we tijdens het WK voetbal door Spanje uitgeschakeld, de latere 
wereldkampioen.
Een kampioenschap met een vervelend incident waar het laatste 
woord nog niet over gezegd en geschreven is met als gevolg het 
aftreden van de bestuursvoorzitter. Al sinds jaar en dag is de uit-
spraak van Maradonna ‘de hand van God’ bij iedereen bekend. 
Daar komt er nu volgens mij een bij: ‘de kus van Rubiales’. Een kus 
met gevolgen wat wel eens slecht zou kunnen aflopen voor hem. 
Maar goed, daar gaan wij niet over; wij hebben genoeg aan onze 
eigen beslommeringen. 
Tot later. Blijf gezond,

Martin van Asten
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Beste mensen,

Het was echt een feest van herkenning, onze 
bedevaart naar Kevelaer. Wij mochten als pro-
jectkoor weer met de Betuwse bedevaart mee. 
Vorig jaar werd de bedevaart afgelast vanwege 
de warmte. Heel jammer, maar wel begrijpelijk; 
het was die dag ook heel erg heet. Voor het 
eerst werd de processie in mei - Mariamaand - 
gehouden. Wat eigenlijk een heel goede keuze 
is. Eeuwenlang was de bedevaart de tweede 
donderdag in augustus, georganiseerd door de 
‘Broederschap Betuwse Processie’. Deze broe-
derschap al bestaat vanaf 1912. Toen ik als kind 
de eerste keer met mijn moeder mee mocht, was 
dat al zo. Men hoort vaak zeggen: “Dat is al eeu-
wen zo.” Voor Kevelaer geldt dat letterlijk.
Wel, we diepten de muziek op, die we vorig jaar 
opgeborgen hadden. Dat was ook al een feest van 
herkenning. Twee repetities in de kerk van Haalde-
ren; dat voelde weer als vanouds. Wat heerlijk als 
je dan na drie jaar de basiliek in Kevelaer weer bin-
nenkomt. Een prachtig gebouw in neogotische stijl. 
Wel valt op, dat het aantal pelgrims minder 
wordt. Wij hebben als koor gereserveerde plaat-
sen. In vroegere tijden, toen ik met mijn moeder 
uit de bus kwam, liep je onder begeleiding van 
de harmonie naar de basiliek. Dan zetten we er 
flink de pas in, want anders had je geen plaats of 
zat je helemaal achterin. Die vaart er in zetten is 
nu niet meer nodig, want er is plaats genoeg.
Ook begon de dag toen veel vroeger: om half 
negen was de eerste Hoogmis. Het was allemaal 
strak gepland, want er stond gelijk een volgende 
bedevaart voor de deur. Pas de laatste jaren is de 
Hoogmis om half tien. Dit betekent dat de bus 
niet meer om 6 uur, maar om 7 uur vertrekt.
Na de Hoogmis zingen we de Mariaviering. Daar-
na hebben we als koor tijd tot het lof. Na het lof 
gaan we gezamenlijk naar het prachtige park. In 
dit park is de Kruisweg. Een gedeelte daarvan is 
‘Friedhof’. Dat vind ik zo’n toepasselijke naam. 
Het zegt veel meer dan ons ‘kerkhof’. Het is ‘vre-
dig’ als je daar loopt. De veertien staties van de 
kruisweg zijn kunstwerken op zich. Helaas gaat 
de harmonie tegenwoordig niet meer mee. De 

mensen worden ouder, fysiek is het te zwaar, ook 
het dragen van de instrumenten. 
Pastor Ronald Heinen gaat voor in de kruisweg, 
de pelgrims volgen. Ik denk dat iedereen die ik zie 
meelopen een rugzakje heeft. Pastor Heinen raakt 
bij eenieder de inhoud even. En dat voelt goed, 
soms ook emotioneel, maar toch weldadig. Het 
timbre, de klankkleur van zijn stem sluit naadloos 
aan bij het ruisen van de wind door de bomen. De 
zon, die af en toe tussen de bladeren doorschijnt. 
Daar voel je, bijna tastbaar, dat er meer is tussen 
hemel en aarde. Je kunt het bijna aanraken.
Dan, na de veertiende statie, lopen we het park 
uit, via het ‘Friedhof’. Zo mooi verzorgd ogen 
alle graven. In mijn hoofd zing ik dan het lied 
van Schubert: “Litanei, ruh’n im Frieden aller 
Seelen...” voor alle tranen, die bij die graven zijn 
geschreid. Bezinning, dat heeft een mens soms 
nodig. Of, zoals ik las in de Gelderlander bij het 
artikel over deze bedevaartsdag: “Het alledaag-
se leven even op pauze zetten.”

Het ga u goed,
Marie-Therese
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“TO KNOW 
  THAT YOU DO NOT KNOW 
  IS THE BEGINNING 
  OF WISDOM” * 

met Ineke Koreman
Even bijpraten

Wat het weer betreft was de vakantieperiode er 
een van uitersten en net toen de schoolvakanties 
ten einde liepen werden er zelfs nog warmtere-
cords verbroken. Dat was toch wel heel sneu, al 
was ik weer blij dat (klein-)kinderen veilig, heel-
huids en vol mooie verhalen over hun mooie rei-
zen en belevenissen, teruggekeerd waren. Op 
die prachtige zaterdag 2 september vond ook 
weer de ‘Uitmarkt’ plaats. Het Marktterrein en 
de Theaterkerk liepen vol, zo veel blije gezichten 
en gezelligheid: er viel ook zó veel te genieten! 
Het elkaar ontmoeten, dat hadden velen blijkbaar 
toch ook weer even nodig. Wij mogen ons ook 
echt gelukkig prijzen met onze eigen Theaterkerk 
en zo veel vrijwilligers die op allerlei vlakken zich 
inzetten om in ons Bemmel heel veel mogelijk te 
maken. Inmiddels is het verenigings-, culturele- 
en educatieve leven weer op gang gekomen. In 
de Majje van september kon u ook lezen wat de 
Stichting Senioren Actief Bemmel (SAB) u aan ac-
tiviteiten en cursussen te bieden heeft. En Jan de 
Groot (docent Engels) schreef over de cursus ‘En-
gels voor gevorderden’. Nu ontving ik onlangs uit 
een ‘huisopruiming’ een map waarin een handge-
schreven cursus Engels voor beginners met daar-
bij een briefje waarop stond: “We denken dat dit 
een fijne herinnering van je vader is!! We denken 
dat je er blij mee bent!!”. Hoe bijzonder is dat? 
Mijn vader gaf in 1991 als docent van onze KBO 
afdeling Engelse les: 20 goed voorbereide lessen 
in ruim 80 pagina’s schreef hij uit, elk met een an-
der onderwerp uit de dagelijkse praktijk. Zo was 
mijn vader: hij dacht over alles zó goed na en stak 
er heel veel tijd en energie in om goed voorbe-
reid deze cursus te kunnen geven. Dat weet ik en 
toch werd ik er, al bladerend door het lesmateri-

aal, wéér een beetje stil van. We zijn nu ruim 30 
jaar verder en het cursusaanbod is inmiddels ruim 
uitgebreid en er wordt les gegeven door profes-
sionele docenten (mijn vader was arbeidsanalist 
bij Advies Bureau Berenschot) en officiële boeken 
en natuurlijk met behulp van de computer. Naast 
het aanbod aan cursussen zijn er ook voldoende 
andere activiteiten waar u gelijkgestemden kunt 
ontmoeten. Een nieuw seizoen, nieuwe kansen, 
maak er gebruik van zou ik zeggen! 

* De spreuk hierboven stond in een van de aantekeningen van mijn vader
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In een steegje van het stadje aan de Maas lopen 
we dwars door een snuisterijenwinkel en landen 
op een binnenterras, waar een rollator-ralley, de 
oude hap op wieltjes, traag rondstuift. Ooit ronk-
ten hun bromtollen, toen hun brommers, daarna 
de BMW’s, nog even zoemden hun e-bikes en nu 
brommen en ronken de echo’s door hun stem-
banden van een goed leven, gezalfd met zorgen, 
gelaafd met een goed glas, gezondigd met nico-
tine en andere schuurmiddelen, die de dagen van 
leven ruw polijsten.
Een heertje, goedgekleed met hoed en slange-
tjes in zijn neus (zelfde materiaal en dikte als de 
benzineslang van zijn Kreidler) en een zuurstof-
flesje in een tasje op zijn buik bungelend, hoort 
zijn twee tafelbesjes kleppen en kletsen; ouwe 
koek en ouwe koeien zijn onuitputtelijke bron-
nen van vernietigende levensvreugd. Kortom, 
zuur- en gesprekstof in overvloed. De heer met 
de hoed denkt daar iets genuanceerder over: 
de overdaad aan verbaal verhaal wordt hem te 

machtig en hij draait stilletjes ’t zuurstofkraantje 
dicht. Nog even op reserve en hij zal zich met de 
blauwe lucht kunnen meten.
Terug op de boerderij, zonder kalverboxen noch 
batterij maar met caravans als behuizing voor het 
alternatieve vee, komt een praatjesmaker even 
zijn inzichten in mijn gezicht werpen: “Het is al-
lemaal de schuld van de vreemdelingen!” “Nou 
mijnheer, mijn idee: onze leliewitte bestuurders 
richten dezelfde affaires en grenzeloze puinho-
pen aan van gas, bouw, belasting, stikstof, Tata, 
huizenprijzen zonder daar ook maar één geluk-
zoeker bij nodig te hebben.” De geschiedenis 
wordt gekleurd door zwarte schapen, dieren die 
evenveel wol dragen als elk ander kuddedier. En 
de geschiedenis herhaalt zich als je haar niet kent 
en zo blijf je elkaar onderschijten. Mijnheer gaat 
moven om zijn caravan op de plek te moven. 
Op de stoepen, langs de terrassen paraderen 
luitjes met kleur, zonder kleur, kromme, rechte, 
scheve, schele, manke, mooie, trage, frivole, stil-
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le en luide luiden, allemaal met hun eigen gezicht, 
gewicht, geluk, gebrek, trots en tragiek met één 
ding, dat velen van hen gemeen hebben: over-
gewicht, zichtbaar overgewicht. Van ‘mag het 
een onsje meer zijn’ tot kiloknallers. Of dat voor 
hun geestelijke conditie ook geldt, komt minder 
scherp aan de oppervlakte. Uitgebluste blikken 
maken het raden ernaar makkelijk, al kan die ma-
theid ook een gevolg zijn van de hittegolf, die 
ons als een elektrische deken op 380 volt over-
spoelt; niet wij, maar de zon gaat door het dak.
Het volgende Maasstadje fietsen we binnen en 
hier worden kade en aanliggende straat over-
spoeld door een zwaar dreunend basgebonk. Er-
gens in die wolk van treiterende boemzoem, die 
muur van geluid, is vaag een melodietje waar te 
nemen. De zwijgende meerderheid blijkt hier de 
terrassen te bevolken. Als je elkaar niets meer 
te vertellen hebt, dan is dit het ideale muurtje 
om je heen, de perfecte camouflage. Waarom 
laat een mens zich deze oorbeulwassing wel-
gevallen? Rijp voor de dictatuur? Het deed mij 
aan ‘A Clockwork Orange’ denken, waarin de 
veroordeelde verkrachter ter tuchtiging uren-, 
dagenlang blootgesteld wordt aan de vijfde van 
Beethoven op standje 10. Nu ging mijn hoofd 
terug naar de kinderkoningsdag op het Kinkel-
plein waar ook een installatie stond te dreunen, 
zodat iedereen zich verbonden voelde met de 
doven en slechthorenden. Rare mode met toch 
een hoog ik-gehalte; eerder werden bij evene-
menten muziek- en andere toeters rondom het 
plein de delict gehangen, en nu komt het van één 
punt, waar één man, de ‘kijk mij nou’ figuur, laat 
horen, waartoe wij absoluut niet op aarde zijn. 
We bevinden ons in het tijdperk van de A.I., de 
Kunstmatige Intelligentie, maar het lijkt erop, dat 
het menselijke intellect weglekt naar de robots 
en onze breinen aan een andere vorm van A.I. 
lijden: Kunstmatige Infantilisering.
Afijn, op de markt middenin het Maasstadje klinkt 
een mild geraas en heerst een oergezellige zon-
nige sfeer; je kunt er gewoon met elkaar praten, 
ook al heb je niks te zeggen. Aldus vraagt zij mij: 
“Prijs je geluk met een ijsje, of wil je een Tripel 
scoren op het heil van bas noch piep in de oren?”

Jan Vrijuiter

Traag geeft het lage water
aan het strand
geheimen prijs:
kleine, grote schelpen
een kwal, wat wier
en hier
een bril
een grijze
van Duitse makelij

Maar waar is zij, of hij,
die bij het vorig tij
spelend in de golven
plots het zicht verloor?

Wilma Peters
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VVeejjaa  BBllooeemmeenn
Markt 51
6681 AG Bemmel
Tel.: 0481-462483

    ASSENBURG E-mail: info@vejabloemen.nl

Martijn Janssen, erkend audicien

De Pollenbrink 5 - 6681 JA Bemmel
Telefoon 0481-769 037
E-mail janssenhoorzorg@gmail.com

www.janssenhoorzorg.nl
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Met weemoed kijk ik terug op de afgelopen twee maanden. Juli is altijd ver-
wachtingsvol, de vakantie breekt bijna aan. Vaak nog twee weken werken en dan 
starten de zes weken waar ik het hele jaar naar uit kijk. Vakantie, reizen, zon, zee, 
strand, man en kinderen thuis. Genieten met de grote G. 
Dit jaar was bijzonder. Het laatste jaar dat we tijdens het boeken van de reis rekening 
hielden met de vakantiewensen van onze kinderen, inmiddels 23 en 21 jaar oud 
en uitwonend. Het was even wennen voor de twee toen we het ze vertelden maar 
de reis was alles waard. 
Op naar Thailand waar we begonnen in de geweldige stad Bangkok. Het gekrioel, 
getoeter en de hoeveelheid mensen. Het was geweldig. Een hotel in hartje China-
town. Wat willen we nog meer! Na een paar dagen trokken we verder naar het 
Noorden en bezochten we de omgeving en steden Chiang May en Chiang Ray. 
Tijdens een van de excursies vertelde de gids dat hij tickets had voor het thaiboksen. 
Onze zoon direct aan het onderhandelen en pingelen. Uiteindelijke bemachtigde 
hij de felbegeerde tickets.
Tjonge jonge wat een spektakel. Als VIPS behandeld - haha -  zaten we front row 
om te zien hoe mannen en vrouwen elkaar in de haren vlogen. 
De volgende dag besloten mijn dochter en ik de plaatselijke kapper te bezoeken. 
Altijd leuk in het buitenland naar de kapper te gaan. Onze dochter is blond en 
heeft lange haren. De thaise kappers vonden het geweldig. Allemaal hebben ze 
haar haren geföhnd en gestyled. Al met al duurde meer dan een uur voordat ze 
aan het knippen begonnen. Gelukkig maar dat het regende...

Na het indrukwekkende Noorden hebben we nog een paar dagen op een zonnig 
eiland in het zuiden vertoefd. Even weg van alle drukte. Alhoewel de reis van Chiang 
May naar Koh Samui via het drukke Bangkok liep. Bangkok heeft twee vliegvelden. 
Wij hadden een overstap en moesten van Bangkok Don Mueang Airport naar 
Bangkok Suvarnabhumi Airport. 
Om aan te geven hoe groot de stad is, met de taxi van het ene naar het andere 
vliegveld kostte ons ruim 1 ½ uur. Maar ook dit was weer de moeite waard. Rijden 
door de mierenhoop en hopen dat je je vlucht op tijd haalt. 

Op Koh Samui aangekomen werd natuurlijk (waterratten als we zijn), als eerste 
de zee bezocht. Pootje baden, want voor het zwemmen was het al te laat. Na 
alles wat we al hadden gezien besloten we toch nog naar Ang Thong te gaan. 
Een prachtige, veelal onbewoonde eilandengroep in het midden van de Golf van 
Thailand. 
We hebben een prachtige reis gemaakt. Na 16 dagen was zelfs ik voldaan. Meestal 
wil ik niet naar huis en begin ik al over de volgende reis. Maar nu was het mooi 
geweest en geniet ik nog steeds. 

En onze koters; natuurlijk mogen ze altijd mee, pootje baden in de zee, wandelen 
in de bergen (skiën daar doen we niet aan) een stedentrip. 
Of zoals onze dochter ook wel zei, ‘alweer een ABC* vakantie mams’ (*another 
bloody cathedral). Gelukkig voor haar waren het dit jaar vooral tempels.

Eline 

SEPTEMBER 
EEN MAAND VOL 

herinneringen & 
mijmeringen
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Sociaal Domein:
Vacature
Educatie: 
Anja Berns
06 - 16 71 41 68
info@sab-bemmel.nl 
Ontmoeting: 
Vacature
Ledenservice Lief- en Leedfonds:
Ans vd Burgt
06-19 18 01 02
Klussenhulpdienst: Meldpunt SWL
088 - 25 52 555
meldpunt@swlingewaard.nl
Vraag & Aanbod:
Ineke Koreman
0481 - 46 19 75
korefrank@planet.nl

Belastingservice leden:
René Haegens
0481 - 46 22 56
Wim van Meerkerk 
0481 - 46 30 01
Ger Stokman
06 - 48 83 30 73
Rijbewijskeuringen:
Regelzorg in Elst
088 - 23 23 300
J. van Remmen in Velp
026 - 36 36 208
G. Gootjes in Nijmegen Oost
024 - 32 36 553
Goedkope Keuringen
085 - 48 83 616
www.goedkopekeuringen.nl

BELANGRIJKE CONTACTPERSONEN

Majje no. 9 verschijnt op donderdag 
26 oktober 2023. Inleveren kopij, foto’s 
en dankbetuigingen t/m dinsdag 
10 oktober 2023. E-mail: 
redactie@seniorenbd.nl

SENIOREN ACTIEF BEMMEL

Maandag: 	 Bridge
	 13.30 - 16.30 uur
	 Engels voor gevorderden
	 10.00 - 11.30 uur
	 Toneel (Jong Belegen)
	 09.30 - 11.30 uur
	 Yoga 
	 09.30 - 10.30 uur
	 11.00 - 12.00 uur
	 13.30 - 14.30 uur
	 15.00 - 16.00 uur
Dinsdag: 	 Tai Chi 	
	 19.00 - 20.00 uur
	 Yoga	
	 09.30 - 10.30 uur
	 11.00 - 12.00 uur
	 13.00 - 14.00 uur
	 15.30 - 16.30 uur
	 17.00 - 18.00 uur
	 Koken
	 Kijk op kunst
	 10.00 - 12.00 uur
Woensdag: 	 Biljarten	
	 13.00 - 17.00 uur
	 Bingo, 2e en 4e wo.
	 14.00 - 16.00 uur
	 Instuif, 1e en 3e wo.
	 14.00 - 16.00 uur
	 Tai Chi
	 09.30 - 10.30 uur
Donderdag: 	Bewegen op muziek	
	 14.00 - 15.00 uur
	 Biljarten 
	 13.00 - 17.00 uur
	 Creatief 	
	 13.30 - 15.30 uur
	 Line Dance
	 09.30 - 11.30 uur
	 Seniorenkoor
	 10.00 - 12.00 uur
	 Seniorenorkest
	 10.00 - 12.00 uur
	 Koken
Vrijdag: 	 Biljarten
	 13.00 - 17.00 uur
	 Levenskunsten
	 10.00 - 12.00 uur

Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met:
Anja Berns: 06 - 16 71 41 68 
José van Rossum: 0481 - 46 18 56

COLOFON

Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg
	 www.seniorenbd.nl
	 info@seniorenbd.nl
Voorzitter: 	 Rien van Eldijk
	 0481 - 46 52 37
	 voorzitter@seniorenbd.nl
Secretaris: 	 Klaas Vos
	 06 - 12 84 84 69
	 secretaris@seniorenbd.nl
Penningmeester: 	 Ruud Rouwmaat
	 0481 - 46 50 55
	 penningmeester@seniorenbd.nl
Ledenrekening: 	 NL14RABO 010.29.23.302
Cursusrekening: 	 NL77RABO 010.57.09.948 
	 t.n.v. Stichting Senioren Actief Bemmel
Redactie: 	 Eline Bouwmeister-Hermsen
	 Henk Peperkamp
	 Harold Kainama
	 redactie@seniorenbd.nl 
Webredactie:	 Ruud Rouwmaat
	 Harold Kainama
	 webredactie@seniorenbd.nl
Webbeheer:	 Erik Bruins
	 webbeheer@seniorenbd.nl
Advertenties:	 Rien van Eldijk
	 0481 - 46 52 37
	 voorzitter@seniorenbd.nl
Ledenadministratie:	 Erik Bruins
	 06 - 21 80 45 43
	 ledenadministratie@seniorenbd.nl
Bezorging Majje en 50+ magazine:
	 Henny Ebben 
	 06 - 13 16 16 68
	 Johan Jansen
Dorpsauto: 	 06 - 82 33 80 56
Druk en opmaak:	 Drukkerij Penta
	 06 - 51 51 46 34
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Donatuskoor Bemmel
Sfeervolle en hoogstaande muzikale omlijsting bij 
afscheidsceremonies in de regio Arnhem Nijmegen

Informatie te verkrijgen bij:
Annie Oude Ophuis;            Telefoon: 0481-465598
Steef Weijers;                      Telefoon: 06-45638238

      Senioren 
      Ondersteuning 
      Lingewaard 

 

Ondersteuning en begeleiding voor senioren 

 
Edwin Mons  06-19088103  
www.seniorenondersteuninglingewaard.nl 
 
Het is niet wat wij u kunnen bieden, maar wat u geboden wilt hebben 

0481 793 963  l  06 43 16 55 932
De Plak 17, Bemmel  l  www.fransknorthmakelaardij.nl

Kom naar onderstaand verkooppunt en laat u adviseren!

DA Drogisterij & Parfumerie van Appeldoorn
Dorpsstraat 45
6681 BL Bemmel
Tel. 0481-450 267
OPEN: ma 13-18 u, di-do 9-18 u, vr 9-20 u, za 9-17 u.

COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING!

verkrijgbaar bij D.A. Drogisterij van Appeldoorn

EYELOVE BRILLEN IN BEMMEL

Bril op sterkte
voor veraf óf 

dichtbij

COMPLEET

€49

Multifocale bril
met standaard 
leesgedeelte

COMPLEET

€99

Multifocale bril
met breder 

leesgedeelte

COMPLEET

€149

Keuze uit 350 monturen!



U bent welkom, ongeacht waar u bent verzekerd

Wij regelen en verzorgen voor u begrafenissen en crematies.
U kunt 24 uur per dag bij uw dierbare zijn, zonder eerst een 
afspraak te moeten maken in het Afscheidshuys Lingewaard.
Ook wanneer u de uitvaart niet door ons laat verzorgen.

Doktor Poellstraat 2  |  6681 BV Bemmel 
info@uitvaartverzorging-lingewaard.nl 
www.uitvaartverzorging-lingewaard.nl 

Dag en nacht bereikbaar:  06 421 160 93

Welkom in de wereld van 
Thijssen…

Dorpsstraat 50e - Bemmel 
Tel. 0481 - 47 04 90
www.oogzorginbemmel.nl

brilmode I contactlenzen I optometrie

BUITING SCHOENEN
DORPSSTRAAT 25
BEMMEL - 0481-461443
    BUITINGSCHOENEN


