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Van de redactie,

Op het moment dat u deze Majje voor u krijgt, is de maand januari 
al een heel eind op weg en kijkt februari al om de hoek. Maar dat 
neemt niet weg dat de redactie u allen een warm en gezond 2024 
toewenst. 
Twee weken geleden trof ik Henk in de Kooi; daar vertoeven wij 
regelmatig. Ik wenste hem een mooi nieuw jaar toe en kreeg als 
reactie: “Maar Eline, we zijn al twee weken verder!”  Waarop ik hem 
antwoordde: “Henk, ik wens je iedere dag een mooie nieuwe dag of 
een mooi nieuw jaar toe!”
Eigenlijk maakt het niet uit wanneer je elkaar geluk en gezondheid 
toewenst, het kan iedere dag van het jaar, maar de tijd tussen 31 
december en 31 januari is toch bij uitstek de gelegenheid om elkaar 
alle goeds toe te wensen. 

Maar goed, voor u ligt alweer Majje nummer 1 van het jaar 2024. 
Henk, Anniek en Eline gaan er weer een mooie reeks van maken. In 
deze Majje een artikeltje van Marietje Janssen, een bijna honderdja-
rige Haalderse die de Bemmelnaren heerlijk op de hak neemt; een 
artikel van Misja Heinink over het gemak van de ouderenadviseur en 
een interview met Harrie Frijns, kunstdocent bij de SAB. De cursus 
Langzaam Kijken is inmiddels al gestart, maar het is zeker mogelijk 
om nog in te stromen. 
Verder vindt u prachtige verhalen en gedichten van onze vaste co-
lumnisten en dichteressen. Zo fijn dat zij elke maand weer voor ons 
klaar staan. 

Ook is er altijd ruimte voor eenmalige verhalen en herinneringen, 
daar hoeft u geen schrijver of dichter voor te zijn. Wij, -de redac-
tie-, vinden het ontzettend leuk als er uit een onverwachte hoek 
iets moois binnenkomt en zullen dit zeker plaatsen. Voel u vrij, doe 
iets geks, sta op uit uw comfortzone en verras ons dit jaar met uw 
verhalen en anekdotes.
Dan wordt het vast en zeker een nog mooier Majje-jaar. 

Henk en Eline

Februari
13-02	 Rimpelzitting
			  14.30 - 17.00 uur
			  Theaterkerk Bemmel
20-02	 Koffieochtend
			   10.30 uur
			  Foyer CC De Kinkel
Maart 
02 en 03-03	
			  Toneeluitvoering 
			  Jong Belegen
			  14.30 uur
			  CC De Kinkel
13-03	 Algemene ledenvergade-
			  ring Seniorenvereniging
			  CC De Kinkel
19-03	 Koffieochtend
			   10.30 uur
			  Foyer CC De Kinkel

1 	 Van de redactie
2	 Grensgeval
3	 Vanuit de vereniging
4 	 Vanuit het bestuur
6	 In gesprek met Harrie Frijns
5	 Ontmoeting 
8	 Fluvius
9	 Even bijpraten
10	Veronica
12 	Stermutselingen 
13	Uit het leven gegrepen 	
14	Altijd het beste wensen
15 Ontmoeting
	 Jong belegen 
16	Sneeuwbui
17	Herinneringen 
	 & plaagstootjes
18	Werkrelaties

AGENDA

INHOUD

DE REDACTIE VAN DE MAJJE 
De redactie neemt de vrijheid 
om aangeleverde kopij al dan 
niet op te nemen en -indien no-
dig- zelf te redigeren, uiteraard 
met volledig behoud van de 
kern van de boodschap.

Reageren of zin in schrijven in de Majje? 
Mail naar: redactie@seniorenbd.nl
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De belager
groots en oppermachtig
sluipt verder
Almaar verder
Wint dag na dag terrein
Zoekt naar de zwakste schakel
Om eindelijk weer baas te zijn
	       *
	       *
Mensen lok je uit hun huis
Terwijl ze schuwen monsterkracht
Betovert hen met glinst’rend pak
Palmt hen in met valse macht

Wat vroeger was jouw koninkrijk
is je ooit door ons ontnomen
Wij waken streng
Houd je gedeisd
Je hebt nu ver genoeg gereisd

Kom gerust een keertje terug
Tot hier mag je vrij’lijk komen
Wij zullen dan met jou
genoeglijk over vroeger dromen

Maar…
Ken je grenzen
Blijf een vriend
Nu en later
Want…
Allemachtig!
Wat ben jij prachtig!

WATER!!! 

Maria v. Zutphen-Verheijen
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BEDANKJE
Anton Rouwhorst, Trees Zweers-
Rasing, Wim Damen, Jan Baars, 
Elly Golsteijn, W. Scholten- van 
Marwijk, Mia Berns-van Haaren 
bedanken het KBO-bestuur voor 
de attentie.

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Mevrouw M.E.W. Nuij-Roelofs
Mevrouw A.M. van Driel-te 
Boekhorst
De heer B.F.J. Gerritsjans

De heer T.P.J. Tonissen
Mevrouw B.L. Witjes
De heer T.H.A. Witjes

Mevrouw L. Cappetti-Bongers
IN MEMORIAM
De heer  J.C. Opgenoort
De heer W.B. Meeuwissen

Uw wijziging of afmelding kunt u doorgeven:
Per brief:
Ledenadministratie Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg,
Brouwerslaan 46, 6681 EA Bemmel.
Per e-mail: ledenadministratie@seniorenbd.nl 
Via een formulier op de website:
een wijziging via:   www.seniorenbd.nl/leden/wijzigen
een afmelding via: www.seniorenbd.nl/leden/afmelden

RIMPELZITTING
DATUM: 13.02.2024 - LOCATIE: THEATERKERK - TIJD: 14.30 UUR

WORKSHOP POTTENBAKKEN 
BIJ HET AMBACHT 

IN HAALDEREN

In een eerdere Majje (december 
2023) heb ik de vraag gesteld of 
er leden zijn die interesse hebben 
in een workshop pottenbakken bij
Het Ambacht in Haalderen. 
De tekst kunt u nalezen op onze 
website: 
https://www.seniorenbd.nl/nieuws-
bericht/workshop-pottenbakken.
Ik probeer vanaf de tweede helft 
van februari de workshops te 
plannen.
Hebt u interesse? Stuur een e-mail: 
ledenadministratie@seniorenbd.nl
Ik zal u op de hoogte houden. De 
geïnteresseerden die zich eerder 
hebben opgegeven hoeven zich 
niet opnieuw aan te melden.

Erik Bruins
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INNING CONTRIBUTIE 2024

Beste leden,

Contributie 2024 
Voor leden die per 1 januari 2024 staan inge-
schreven in onze ledenadministratie bedraagt de 
contributie voor het jaar 2024 -evenals in 2023- 
€ 22,00 per lid. 
Nieuwe leden die zich inschrijven vóór 1 oktober 
2024 betalen voor 2024 ook € 22,00.
Nieuwe leden die zich ná 1 oktober 2024 inschrijven 
betalen € 10,00 voor de rest van het jaar. 
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Bij tus-
sentijdse beëindiging van het lidmaatschap ná 1 
januari 2024 wordt -gelet op onze lopende ver-
plichtingen aan derden- geen restitutie over een 
deel van het jaar gegeven.

Automatische incasso
Haast alle leden hebben voor de inning van de 
contributie een doorlopende incasso-machtiging 
afgegeven. Voor hen wordt de incasso van de con-
tributie 2024 afgeschreven op 31 januari 2024.
Voor nieuwe leden die zich na 1 januari 2024 
aanmelden zal de incasso op een later moment 
plaatsvinden.

Betaling contributie zonder machtiging
De betaling van de contributie 2024 door leden 
zonder incassomachtiging (of bij storneren) 
dient vóór 10 februari 2024 bijgeschreven te zijn 
op rekeningnummer NL14 RABO 0102 9233 02
ten name van ‘Seniorenvereniging KBO Bemmel-
Doornenburg’.
Bij niet tijdige betaling of niet kunnen incasseren 
(storneren i.v.m. onvoldoende saldo, terugboeking 
of dergelijke) ontvangt u een herinnering met het 
verzoek tot betaling. Wij brengen hiervoor € 3,00 
extra in rekening.

Nog geen automatische incassomachtiging af-
gegeven?
Er is helaas nog een aantal leden dat bij aanmel-
ding in het ‘verre verleden’ geen automatische 
machtiging heeft verstrekt. Aan hen verzoeken 
wij om alsnog een incasso-machtiging af te geven! 
Gelet op het groot aantal leden van onze senio-
renvereniging werkt een machtiging het meest 
efficiënt voor de administratieve vastlegging en 
verwerking daarvan.

Dat kan gemakkelijk door gebruik te maken van 
het ‘wijzigingsformulier’ op onze website:
www.seniorenbd.nl 
Het wijzigingsformulier is opgenomen onder 
‘Wijzigen’ dat u kunt vinden onder het kopje 
‘LedenKBO’.

Heeft u geen internet? Stuur dan een brief aan 
onze Ledenadministratie, p/a Brouwerslaan 46, 
6681 EA Bemmel. 
Daarin geeft u aan dat u onze seniorenvereniging 
machtigt om incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank om de jaarlijkse contributie te innen. 
Vermeld daarbij uw IBAN-rekeningnummer, de 
juiste tenaamstelling en uw adres. Wij verzorgen 
de rest. 

Voor overige financiële vragen kunt u contact 
met mij opnemen: telefoon 0481 465 055.

Ruud Rouwmaat, penningmeester

Vanuit het bestuur
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NIEUWJAARSTOESPRAAK 

Beste leden, beste mensen,

Welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst van Seni-
orenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg. Wel-
kom in deze fantastische ambiance van de Theater-
kerk en met de geweldige muzikale klanken van en 
door Elke. Hoe kun je een jaar mooier beginnen?

Ik mag vandaag het woord doen, aangezien onze 
tijdelijke voorzitter de wens heeft geuit niet meer 
in het openbaar op te willen treden. De overige 
bestuursleden hebben me op het hart gedrukt 
om niet een half uur aan het woord te zijn. Wees 
gerust: dat ben ik ook echt niet van plan.

Helaas hebben we afgelopen jaar veel te vroeg 
afscheid moeten nemen van ons erelid, oud-be-
stuurslid en actief redactielid Gonny Lamers-Froon.

Het afgelopen jaar is er weer veel georganiseerd 
door de vereniging.
Een aantal activiteiten werd samen met de SAB 
georganiseerd.
Een korte opsomming:
-	 een bezoek aan een strafzitting bij het 
	 Gerechtshof Arnhem;
-	 een themamiddag- en avond over de Wet 
	 Toekomst Pensioenen;
-	 het Lentefeest;
-	 eens per maand op de derde dinsdag de 
	 koffie-ochtenden in De Kinkel;
-	 in samenwerking met de Historische Kring
 	 Bemmel een middag genaamd: “Wandelen” 
	 door oud Bemmel;
-	 de dagtocht over de Utrechtse Vecht;
-	 een goed bezochte Dag van de Ouderen in de 
	 Gouden Appel en de Ontmoetingsmiddag 
	 voor leden uit Doornenburg, Angeren en Gendt 
	 in Doornenburg. Beide geslaagde activiteiten 
	 zijn na vier jaar afgelopen jaar weer nieuw 
	 leven ingeblazen;
-	 een evenzeer goed bezochte kerstviering en
-	 dan natuurlijk niet te vergeten: onze Dorpsauto. 
	 Onze vrijwilligers hebben in 2023 ruim 3.500 
	 ritten en 15.000 kilometers gereden voor 
	 mensen die slecht ter been zijn.
Een welgemeend dankjewel aan al onze vrijwilli-
gers is hier zeker op zijn plaats.

Op de wand wordt een diavoorstelling getoond 
met een selectie van foto’s van deze activiteiten. 
Ook zitten er nog foto’s tussen van ons jubileum-
feest in 2022.

Bij alles wat je doet of organiseert zijn ‘handjes’ 
nodig. Het lukt ons meestal wel om die ‘handjes’ 
bij een activiteit te krijgen. Wat we nog zoeken 
zijn leden die ons structureel willen helpen. Zo 
zoeken wij leden die willen helpen met de organi-
satie van een evenement. Bijvoorbeeld het lente-
feest, de kerstviering etc. Niet alleen op de dag 
zelf, maar de organisatie naar de dag toe.
Ook zoeken wij nog bestuursleden. Hebt u in-
teresse of vragen? Schiet een bestuurslid aan. 
Heeft u zin een bijdrage te leveren aan de Majje? 
Neem contact op met één van de redactieleden.

Met ingang van dit jaar krijgen de leden geen 
50+ Magazine meer in de brievenbus. De gehou-
den enquête wees uit dat ruim driekwart van de 
leden het niet nodig vond om het contract te ver-
lengen.
In het verlengde hiervan hebben wij, -het be-
stuur-, samen met de redactie ons ten doel ge-
steld om de Majje nog mooier te maken.
Je vraagt je bijna af hoe dat nog mogelijk is, maar 
toch gaan we het samen met de redactie van De 
Majje realiseren.

Eind deze maand heeft het bestuur de jaarlijkse 
‘Heidag’ en deze staat geheel in het teken van 
de activiteiten. We evalueren de in 2023 gehou-
den activiteiten en kijken waar het nog beter kan. 
Ook kijken we naar mogelijkheden voor het hou-
den van nieuwe activiteiten.

Tot slot wil ik u wijzen op de Algemene Leden-
vergadering die op woensdag 13 maart in de Kin-
kel wordt gehouden en op de koffie-ochtend op 
dinsdag 16 januari.

Ik wens u allen een goed, maar vooral gezond 2024.
Geniet van elkaars gezelschap en van de muziek.

Erik Bruins, vicevoorzitter

vicevoorzitter Erik Bruins
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In gesprek met

Wie is Harrie Frijns
Op weg naar Nijmegen om een gesprek te voe-
ren met Harrie Frijns, docent Kunstbeschouwing 
bij de SAB, kom ik uit in een prachtig stukje 
oud-Nijmegen. Harrie woont in een van de twee 
witte straatjes die Nijmegen rijk is. Pittoreske 
huizen gebouwd in de Bossche stijl. Ik was ver-
rast dat in de wijk Heseveld zoveel mooie, oude 
gerenoveerde huizen stonden. 

Maar goed, wie is Harrie Frijns? Kunstenaar, be-
schouwend kunsthistoricus/theoreticus en do-
cent. Geboren in 1956. 
Zijn eerste levensjaren bracht hij door in Wijlre. 
Toen hij  vier was verhuisde hij met zijn ouders, 
broers en zussen naar Schin op Geul en ging daar 
naar de lagere school. Harrie had al vroeg een 
grote voorliefde voor tekenen en schilderen. Met 
zijn schetsboek op schoot mocht hij thuis altijd 
in de chique kamer zitten. Zo werd hij door nie-
mand gestoord. 
“Op mijn twaalfde”, vertelt Harrie, “kreeg ik van 
mijn peetoom tubes olieverf en zo ontstond mijn 
eerste ‘echte’ schilderij, olieverf op doek.” Het 
hangt nog steeds bij hem in de keuken.

Schooltijd
Tijdens zijn lagere schooltijd was Harrie in de ban 
van de tijdschriften Okkie en Taptoe. Lachend 
vertelt hij:  “Ik las de Okkie en Taptoe niet, nee; 
ik tekende alle figuurtjes na.” 
Na de lagere school moest, -zoals toen gebrui-
kelijk in het katholieke Limburg-, één zoon  van 
‘n gezin naar het seminarie. Voor de familie Frijns 
werd dat  Harrie. Zo kwam hij in Overijssel te-
recht. Daar kwam zijn creativiteit helemaal tot 
bloei. Hij tekende, schilderde en schreef er lustig 
op los en kreeg daar ook alle ruimte voor. 
Harrie was tevens vertegenwoordiger van zijn 
leeftijdsgroep binnen het seminarie. Met schalk-
se trots vertelt hij hoe hij het toen voor elkaar 
gekregen heeft dat de jongens elke zondag twee 
sigaretten mochten roken. 
Toen Harrie 15 werd ging hij terug naar Schin op 
Geul. Het priesterschap was niet voor hem weg-
gelegd. Zoals hij zelf zegt:  “Ik was te dom om 
priester te worden, maar als broeder werken in 
Afrika leek mij achteraf gezien wel leuk.” 
Terug in Schin op Geul heeft Harrie de MAVO af-
gemaakt en is daarna naar de HAVO gegaan. Na 

de HAVO behaalde hij zijn acte MO-handvaardig-
heid aan de Stadsacademie in Maastricht. Tijdens 
zijn studie pakte hij zijn grote liefde voor tekenen 
en schilderen weer op en raakte hij ook in de ban 
van de kunstgeschiedenis. 

Harries carrière
Nadat Harrie afgestudeerd was aan de lerarenop-
leiding heeft hij nog even gelonkt naar de studie 
kunstgeschiedenis op de universiteit. Hij vond 
echter dat de studie kunstgeschiedenis meer 
op droge feiten en meningen was gebaseerd 
dan op de psychologie van de schilderkunst en 
de vraag wat kunst met mensen kan doen. Zijn 
vraag: “Waarom vindt de mens iets wel mooi en 
waarom niet en wat heeft dat met het individu te 
maken?” kwam in de universitaire kunstgeschie-
denis nauwelijks aan bod. Hij besloot dan ook 
niet verder te studeren 
Harrie kwam terecht op de Volksuniversiteit. Do-
ceerde in Maastricht en Heerlen en trok rond de 
jaren ’80 vanwege de liefde naar Nijmegen. Ook 
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hier werd Harrie aangesteld als docent kunstge-
schiedenis aan de Volksuniversiteit. 
Hij vertelt: “Ik werd steeds ongelukkiger van de 
manier van lesgeven. Alleen maar doceren en 
vertellen. Er was weinig interactie met de cursis-
ten.” Harrie heeft toen een eigen  methode van 
lesgeven ontwikkeld: langzaam kijken; een inter-
actieve vorm van kunstbeschouwing waarbij de 
cursisten en de discussie centraal staan en waar 
veel ruimte is voor de vraag:  “Waarom vindt de 
een iets wel mooi en de ander niet en wat zegt  
dat over hen?”  Deze manier van lesgeven han-
teert hij ook bij de SAB.

En nu?
Harrie is inmiddels 67. Na een moeilijke periode 
in zijn leven vindt hij langzaamaan het plezier in 
het leven weer terug. Hij geeft weer cursussen 
en is trots op zijn kunstwerken. Hij droomt er-
van om zijn boek over kunstbeschouwing uit te 
geven. 
Hij tuiniert graag, onderhoudt samen met een aan-
tal andere vrijwilligers de tuin van de Zendo in Mu-
seumpark Orientalis. “Heerlijk”, zegt hij: “De hele 
dag wroeten in de aarde en werken met Moeder 
Natuur.” Zijn eigen tuin ligt er ook netjes bij.
Harrie zegt: “Alles wat met vorm, kleur en har-
monie te maken heeft, maakt mij gelukkig, of het 
nu beeldhouwen, schilderen, binnenhuisarchitec-
tuur of tuinieren is.” 

Zen
Harrie is sinds enkele jaren actief lid van Zen-cen-
trum Nijmegen. Naast de wekelijkse bijeenkom-
sten volgt hij regelmatig langere retraites onder 
andere in het Dominicanenklooster in Huissen. 
Hij geniet met volle teugen, volgt zijn eigen tra-
ject en komt helemaal tot zichzelf.
“Ik heb geen grote dromen meer,” zegt Harrie. 
“Mijn motto is: ik geniet van het leven, van het 
hier en nu en van de kleine dingen die op mijn 
pad komen. Dat maakt mij een gelukkig mens.”

U kunt nog instromen bij deze cursus voor 7 lessen:
6 en 20 februari, 5 en 19 maart en 2,16 en 30 april.
sab.anjaberns@gmail.com of via de website:
info@sab-bemmel.nl
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Ik ben de oever in je bocht, bewaar schelpen,
kleine stenen
die jij niet meeneemt op je tocht, zoals jij mij niet
mee zult nemen
Jij die je in mijn leven vlecht om toch weer weg
te stromen
jij weet dat ik niet vlucht of vecht en jij mag blijven
komen
Soms lig ik fijn op mijn balkon en hoop ik mij
te vlijen
in jouw armen in de zon, komt je drift weer
tussen beiden
dan vraag je kribbig op het strand om samen
te gaan wonen
maar gaat je stoere buitenkant plots bindingsangst
vertonen:
jij kent vanaf je bron geen rust, weet geen ankerplaats
te vinden
maar de zee die jou straks welkom kust, zal die jou
kunnen binden?
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met Ineke Koreman
Even bijpraten

Sinds de jaren ’70 ben ik abonnee van de Gelder-
lander en nog steeds vind ik het fijn als deze ’s 
morgens op de deurmat ligt en ‘m op kan pak-
ken. Mijn eerste “taakje” van de dag is dan ook 
de katernen scheiden en daarin een nietje slaan. 
Jaren geleden deed de uitgever dat zelf een tijdje, 
waarom ze daarmee ophielden weet ik niet meer; 
ik vond dat prettig en ben daarmee doorgegaan. 
Nu gebeurt het de laatste tijd helaas steeds vaker 
dat de krant niet op de deurmat ligt en dan voel ik 
me toch een beetje onthand. 
Ja, ik weet natuurlijk ook wel dat je deze dan di-
gitaal kunt lezen, maar ik wil mijn dag niet achter 
een beeldscherm beginnen. En uit een digitale 
krant kan ik geen stukjes knippen zoals bijvoor-
beeld een mij aansprekende column van Thomas 
Verbogt, Eric Reijnen Rutten (Op leven en dood) 
of een opiniestuk, om dat later nog eens terug te 
lezen. Daar heb ik in de rustige januarimaand dan 
alle tijd voor en de mooiste bewaar ik dan weer in 
een van mijn mapjes. 
En dat bewaren heb ik niet van een vreemde, want 
dat deed mijn vader ook. Zo vond ik jaren geleden 
in een van zíjn mapjes een gedichtje, geknipt uit 
de toenmalige Kontact-krant (nu Hèt Gemeente 
Nieuws) geschreven door C.K. Dit zijn de initialen 
van mijn vader en ik wist toen niet eens dat hij dat 
geschreven had als een herinnering aan de in au-
gustus 1998 overleden Jan Aqua. Toen ik in het 
septembernummer ’23 van de Majje het -altijd weer 
leuke- stukje van Willy Bongers over de Bemmelse 
Jannen las en hij daarin ook Jan Aqua  noemde, 
dacht ik daar meteen weer aan. Mijn kinderen en 
zeker ook vele Bemmelaren weten dan gelijk weer 
over wie het gaat. Dus het weer opgezocht en ja, 
wie wat bewaart die heeft wat en zie hier: 

Als aanvulling op Ineke’s column nog 
een andere tekst over Jan Aqua. 
Gezongen door het voormalige 
Hofkoor ‘De Hoefiezers’, tekst Marc 
Willemsen.

Jan Aqua
Hij kwam naar Bemmel alle jaoren, 
as zwerver op ‘n ouwe fiets; 
een smerrig pak en nie geschoren, 
gin kiep noch kuuke deej ‘m iets.
Waor is Jan Aqua toch gebleve, 
zou hij soms neve Petrus staon?
Ach, kon hij hier nog mar heel eve, 
op blote voet deur Bemmel gaon. 
Ach, kon hij hier nog mar heel eve, 
op blote voet deur Bemmel gaon.

Hij liep hier rond, haos alle dage, 
mit ien de hand ‘n fleske bier. 
En alle minse, zelfs de blage, 
ze riepe: “Jan; buj al wer hier?”

Jan is vur goed ien slaop gevalle, 
hij het zelfs de teevee gehaold. 
‘t Zal hum bij Petrus wel bevalle: 
zien plekske het’ie duur betaold!

We mochten ‘m toch wel een heel klein beetje
Ondanks zijn bizar en soms ongewoon gedrag.
In Bemmel versleet hij vele uurtjes en velen zeiden hem gedag.
Met zijn flesje bier of aqua trok hij in onze straten rond
Zei af en toe wat vreemde dingen die niet iedereen verstond.
Ach, zei men, ’t is Jan Aqua als hij op andermans rijwiel reed.
Stelen deed hij niet, wel lenen
Vermaningen waren niet aan hem besteed.
Van kinderen kreeg hij heel veel aandacht
Zo’n zwerver vonden zij wel gaaf
Wat zit er in dat flesje, Aqua? Water, zei hij dan heel braaf.
Onze Jan is nu aan het zwerven in een ver en vredig land.
Hopelijk heeft hij daar gevonden
Een liefdevolle Vaderhand. 

Ineke

9



Nadat ik mijn studie op de Donatusschool had 
afgerond, was mijn volgende uitdaging de LTS 
in Huissen. Een andere omgeving, andere lera-
ren en andere vakken. Tot mijn geluk hoefden we 
op deze middelbare school geen stomme liedjes 
meer te zingen. Wel zat in het vakkenpakket ‘mu-
zikale vorming’. Wekelijks stond er een bevlogen 
leraar voor onze snufferd die zijn uiterste best 
deed om de leerlingen een beetje muzikale ont-
wikkeling bij te brengen. Gerrit heette hij. Zijn 
fraai klinkende Franse achternaam deed me den-
ken aan sexy Brigitte. Gerrit liet ons weten hoe 
belangrijk in een symfonieorkest de opstelling 
is van de blazers, strijkers en slagwerkers. En hij 
legde ons uit waar in een zangkoor de tenoren, 
alten en bassen moeten staan. Gepassioneerd 
sprak hij over Mantovani, Beethoven en Mozart. 
Ik had geen hekel aan het vak en bij Gerrit scoor-
de ik gemakkelijk een muzikale voldoende. Maar 
toch konden de lessen van Gerrit me weinig be-
koren.

Voor Gerrit was het een beetje sneu dat wij in 
die jaren meer interesse hadden voor een an-
der soort muziek. Tot de verbeeldingen spraken 
de Stones en de Beatles en zeker niet de Vier 
Jaargetijden van Vivaldi. De leren schooltas had 
ik inmiddels ingeruild voor een luchtmacht-grij-
ze dienstpukkel, gekocht bij Nijmeegs Jopie. 
De blitse tas was, net als mijn agenda, vol ge-
kliederd met de klinkende namen van Q65, The 
Kinks, The Motions en meer van die populaire 
bands. Een elektrische gitaar boeide me meer 
dan een Stradivarius-viool.

Bovendien ontdekten we in die beginjaren zestig 
radio Veronica, ‘het station waar muziek in zit’. 
De eerste uitzendingen van deze piratenzender 
kwamen nog binnen via onze oude lampenradio. 
Ik wilde Veronica graag voor mezelf hebben en al 
snel kon ik van mijn spaarcenten een klein tran-
sistorradiootje kopen. Een techneut probeerde 
met wat extra foefjes de transistor zo zuiver mo-
gelijk op de juiste frequentie af te stellen.

Plotseling was er muziek. Héél veel muziek! Niet 
alleen in huis, maar ook op straat. Veronica, ik 

stond ermee op en ik ging ermee naar bed. Waar 
ik was, was ook mijn radio en het kostte me een 
vermogen aan batterijen. ‘192 Goed idee, luister 
mee naar Veronica’, zo schalde het dagelijks door 
de ether. Dikwijls was de ontvangst allerbelab-
berdst. Het kraakte en piepte en dan moest ik 
het radiootje links- of rechtsom draaien voor een 
betere ontvangst. Ik wilde niets, maar dan ook 
niets, missen. De Rob Out-show, de Jukebox, 
Joost (Oengaaah) mag het weten, de Lexjo en 
rond koffietijd luisteren naar 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
Tineke. De discjockeys waren 1000 keer belang-
rijker dan Gerrit, mijn arme muziekleraar. In het 
tweede LTS-jaar ging er dan ook een dikke streep 
door het vak ‘Muzikale vorming’.

Veronica liet ons kennismaken met de popmu-
ziek. Wild Thing, Spicks &amp; Spacks, Ruby Tu-
esday, Now is The Moment, mijn ouders vonden 
het maar een pokkenherrie. Als goedmakertje 
werd er voor de oudjes tussendoor ook wel een 
plaatje gedraaid van Heintje of de Heikrekels. 
Halverwege de jaren zestig deed ook de Top 
40 zijn intrede. Het werd aangekondigd als ‘De 
nationale zaterdagmiddag-gebeurtenis’ en die 
mocht je niet missen. Op de late vrijdagmiddag 
(of zaterdagmorgen) fietste ik naar de Nijmeeg-
se Muziekhandel om een gedrukt exemplaar te 
halen. Tijdens de radio-uitzending lagen we plat-
op-de-buuk voor de radio om de nieuwe binnen-
komers op te nemen. Het microfoontje van de 
recorder stond voor de luidspeaker en de vingers 
hadden we aan de opnameknoppen om op tijd in 
te drukken voor het gewenste nummer. En dan 
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maar hopen dat niet toevallig moeder met een 
rammelend servies kwam binnenlopen.
Music was my first love: het was een decennium 
lang de rode draad in mijn leven. Muziek loodste 
mij door de tienerjaren heen. Veronica was een 
prachtig boek en elk liedje een onvergetelijke 
bladzijde met een prachtig verhaal of mooie her-
innering. Zo kon ik wegmijmeren met het gevoe-
lige Patsy van Rein de Vries en daarna ging de 
radio knoerend hard bij Substitute van The Who.

Helaas kwam aan al die mooie muziek wel een 
einde. Veronica, begonnen in 1960, was een
vanuit de Noordzee opererende zendpiraat die 
om politieke redenen moest verdwijnen. Leden-
acties, protestmarsen, het mocht allemaal niet 
baten. Kwaad worden had ook geen zin meer, 
de stekker moest eruit. Op zaterdag 31 augus-
tus 1974 stopten de uitzendingen van Veronica. 
Nooit meer de zaterdagmiddag-gebeurtenis. 
Nooit meer Rob Out, Tineke, Joost den Draaijer 
of Lex Harding. Geen Adje Bouwmans Top Tien, 
geen Tipparade en ook geen Alarmschijf meer. 
Die bewuste middag was ik alleen in de schuur 
en luisterde ik naar Veronica’s laatste uur. De ge-

broken stem van Rob Out. Daarna het Wilhelmus, 
een tikkende wekker en om klokslag 18.00 uur 
was het stil… heel erg stil…

Het Veronica-boek was dichtgeslagen en met 
een brok in de keel ging de knop om. Het voelde 
als een abrupt einde van mijn jeugd, mijn tiener-
jaren en hippietijd. Misschien moest het wel zo 
zijn om volwassen te worden. Na Veronica stop-
te de radio niet, maar het piratengevoel is nooit

meer teruggekomen. Er wordt nog steeds 
mooie, misschien wel ‘betere’ muziek gemaakt. 
Maar alle goede bedoelingen ten spijt, de liedjes 
blijven niet bij me hangen. Ook mis ik de schreeu-
wende meeuwen rond het Veronicaschip. Eind 
november luister ik altijd met veel plezier naar 
de Evergreen Top 1000. Een weekje zwijmelen in 
nostalgie. Terug naar de tijd van Veronica, mijn 
muzikale vorming. Al heeft Gerrit daar ongetwij-
feld een andere mening over gehad.

Willy Bongers
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“Opa, stopt Sifan Hassan met lopen, onder de 
reclame?” Die vraagt stelt een heel klein manne-
ke, terwijl hij met opa naar zijn idool zit te kij-
ken, die op dat moment haar tweede marathon 
glanzend aflegt. Dit las ik laatst bij de grappige 
verhaaltjes in de Gelderlander. Die kleine man 
zet ons ‘volwassenen’ even op ons manke been 
voor de spiegel: in wat voor waanwereld zijn wij 
eigenlijk beland?
Wanneer je tijdens een mobiel gesprek, of op 
‘jouw’ facebook-pagina, op ‘jouw’ Instagram of 
iets dergelijks iets zegt over je huid, je prostaat, 
je auto of wat dan ook, dan krijg je ‘spontaan’ 
aanbiedingen van bedrijven, die jouw gesprek of 
geschrijf meenemen. Kortom privacy is een hol 
woord. Je bent nooit meer alleen, want bloody 
big non-binair brother and sister zitten je op de 
huid, in je broek, in je hoofd: schrijnend pijnlijk 
grensoverschrijdend in het kwadraat.
Natuurlijk doe je als bedrijf, als persoon je best, 
om je product aan de man/vrouw enzovoorts 
te brengen, echter dit onderdeel heet al tijden 
marketing en wordt te vaak uitgevoerd door ex-
terne bedrijven, die jouw appelsapje verkopen, 
zonder het geproefd te hebben en van de scher-
men schreeuwen dat er nog nooit zo’n lekker 
appelsapje geproduceerd is. Of een nieuw aspi-
rientje in de markt zetten met de slogan: “Hier 
heeft nog nooit iemand koppijn van gekregen.” 
Klakkeloos, zonder bedenkingen, moraal of wat 
dan ook wordt het je te pas en te onpas door 
professionals amateuristisch opgedrongen. Valse 
informatie levert meer geld op dan de waarheid, 
zegt een oud-facebookmedewerkster.
Alleen bij voetbal kan ik reclame niet ontwijken; 
dan komt er langs de lijn (voorlopig nog niet in de 
middencirkel) een bier- of automerk voorbij ra-
zen, als was het spel binnen de lijnen bijzaak. Op 
tv druk ik onmiddellijk het geluid uit, dat geeft 
rust, weg met de ster(ren)! In een ooghoek zie ik 
nog wel af en toe een bekende acteur in een su-
permarkt (waarvan de directeur in de bak zit) de 
dwaas uithangen. Wat hem bezielt, weet ik niet; 
geld verdienen voor zijn studerende kinderen? 
Op de middelbare school kwamen een paar maal 
per jaar acteurs van Theater aan de Rijn en die 
speelden voor ons als waren het wereldverbete-
raars. Soms absurd, zoals Samuel Becket, maar 
ook uiterst aanstekelijke stukken. Wij werden er 

wereldwijzer van. Daar ben ik hen nog steeds 
dankbaar voor. 

“Opa, stopt Sifan met lopen onder de reclame?” 
”Ja, jongen, dan neemt ze een lekker warm bad 
met groene zeep, want de modder van die ster-
mutselingen moet ze niet!”
Volgende keer vrolijk nieuws over dit alles verklo-
tende onderwerp.

Jan Vrijuiter
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Een tijdje geleden krijgt een 
goede bekende van ons een 
zware aanrijding. Auto rijp voor 
de sloop; zij wordt ter observatie 
opgenomen in het ziekenhuis, 
maar mag na een dagje alweer 
naar huis. 
Onze vriendin is zwaarlijvig en 
slecht ter been, dus beperkt 
mobiel. Een jaar geleden is ze 
verhuisd naar een voor haar ge-
schikt appartement. Terug thuis 
komt ze er al snel achter dat ze 
vanwege de opgelopen verwon-
dingen niet in staat is om zelf  
haar steunkousen aan te trek-
ken. Ze belt instanties te stad 
en plattelande voor hulp, maar 
krijgt overal nul op rekest. Met 
als reden personeelsgebrek. 
Ik raad haar aan een ouderen-
adviseur in te schakelen via het 
gemeentelijke servicenummer in 
haar woonplaats. 
Zo gezegd zo gedaan, maar de 
telefoniste laat vriendinlief be-
leefd weten dat de gemeente 
er niet is voor hulp bij het aan-
trekken van steunkousen. En 
daarmee was de kous er voor 
haar af. Met toestemming van 
onze kennis neem ik dan zelf 
via het servicenummer contact 
op met de gemeente. Ik krijg 
aanvankelijk dezelfde afwijzen-
de reactie, maar maak duidelijk 
dat het gaat om inschakeling 
van een ouderenadviseur om te 
helpen zoeken naar een oplos-
sing. Het fenomeen ouderenad-
viseur blijkt niet bekend bij het 
servicenummer, waarna ik vraag 
mij door te schakelen naar de af-
deling Zorg & Welzijn van de ge-
meente. Vooraf had ik mij er via 
de website van vergewist dat het 
ouderenadvieswerk daar is  on-
dergebracht. Maar dàt bleek on-
bekend bij degene die ik van die 
afdeling aan de lijn kreeg. Ook zij 
vertelt mij dat de gemeente niet 
de aangewezen instantie is voor 
het aantrekken van steunkou-

sen. Na enig aandringen neemt 
ze contact op met een collega 
van haar afdeling. Die laat weten 
dat er voor ondersteuning van 
professionele ouderenadviseurs 
een wachttijd van zeker twee 
maanden is. Ze zal me nog laten 
weten of er een vrijwillige oude-
renadviseur beschikbaar is. 
Enkele dagen later wachtte mij 
een aangename verrassing. Ik 
krijg een telefoontje van onze 
vriendin met de hartelijke dank 
voor mijn tussenkomst. In op-
dracht van de gemeente had 
-op het dagverblijf waar ze en-
kele dagen in de week komt-
een ergotherapeut haar geleerd 
om met speciale hulpmidde-
len zèlf haar steunkousen aan 
te trekken. Hoe simpel kan het 
zijn…. Eind goed, al goed.
Intussen heeft de desbetreffen-
de gemeente mij de vraag voor-
gelegd, of ik tevreden ben. Wat 

zal ik zeggen? De uitkomst was 
uiteindelijk top, de oplossing 
creatief, maar de weg er naar toe 
klopte van geen kant. Ik heb de 
gemeente geadviseerd een mys-
tery guest -iemand die zich als 
client voordoet -in te schakelen 
om de toegankelijkheid tot de 
eigen voorzieningen eens door 
te lichten. 
Gelukkig is de bereikbaarheid 
van de ouderenadvisering in 
onze eigen gemeente heel wat 
beter geregeld. Als u ooit eens 
van de diensten van een oude-
renadviseur gebruik zou willen 
maken, neem dan simpelweg 
contact op met het Meldpunt 
van de SWL (Stichting Welzijn 
Lingewaard), gedurende werk-
tijden telefonisch bereikbaar via 
088 255 2555 of via: 
meldpunt@swlingewaard.nl. 
Geheid dat u snel geholpen 
wordt!
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Algemeen geldt dit zo’n beet-
je tot zes januari en daarna is 
het afgelopen met elkaar iets 
goeds te wensen. Echter van 
mij mag dat gerust het hele 
jaar, waarom niet? Helaas is dit 
soort wensen lang niet voor 
iedereen weg gelegd. Denk 
bij voorbeeld eens aan de nog 
steeds voortdurende oorlog in 
Oekraïne met Rusland, waar 
aanslagen nog aan de orde 
van de dag zijn en mensen nog 
steeds een beter heenkomen 
zoeken. Of zoals nu ook in het 
Midden-Oosten, waar dage-
lijks vele slachtoffers zijn te 
betreuren. En ook hier duizen-
den mensen op de vlucht op 
zoek naar dat beetje geluk en 
gezondheid wat wij elkaar toe-
wensen en voor ons zo vanzelf-
sprekend is. 
Nu is het hier in ons eigen land-
je ook niet allemaal koek en ei; 
het is echt niet allemaal goud 
wat er blinkt: de prijsstijgingen 
(nog wel) in de supermarkten, 
energieprijzen, milieu en het 

stikstofvraagstuk, huisvestings-
problemen, -met name in de 
hoek van de arbeidsmigratie-, 
maar ook voor onze eigen jon-
geren die op zoek zijn naar een 
geschikte woning, onze ge-
zondheidszorg die straks niet 
meer te betalen is, enzovoorts. 

Maar afgezet tegen alle pro-
blemen in de wereld mogen we 
toch niet mopperen. Al is het 
maar de vraag hoe het verder 
moet met onze regering. Wordt 
het dan toch de grootste partij 
(de PVV) die de touwtjes in han-
den krijgt met Geert Wilders 
als premier? Of wordt het mis-
schien toch voor de eerste keer 
een vrouwelijke minister-presi-
dent. Misschien wel iemand die 
ons compleet verrast, waar we 
niets of bijna niets van kennen. 
Het is in ieder geval nog lang 
geen gelopen koers. 

Maar in de Verenigde Staten 
van Amerika ook niet, alhoewel 
de keus daar zeer beperkt is. In 
de V.S. mag je kiezen uit twee 
mannen van een bedenkelijk 
niveau. De een heeft inmiddels 

een zeer respectabele leeftijd 
bereikt en is soms niet meer 
helemaal bij de tijd, terwijl de 
ander rondloopt met diverse 
aangiftes aan z’n broek en het 
is maar de vraag of hij wel mee 
kan doen met de uiteindelijke 
verkiezingen of inmiddels zit 
opgesloten. Hierbij wens ik de 
Amerikanen alle wijsheid en ge-
luk bij de keuze voor hun nieu-
we president. 

Zoals ik aan het begin van dit 
schrijven al zei, zit dus de eer-
ste maand er al weer op, en dat 
is ook te zien aan het feit dat 
het ’s avonds alweer iets lan-
ger licht blijft. Dat is een pret-
tig vooruitzicht, dan gaan we 
in ieder geval de goeie kant 
weer op, de kant van de lente, 
al kan het in februari en maart 
soms nog behoorlijk koud zijn. 
Het mag inmiddels al wel fe-
bruari zijn, maar iedereen nog 
het beste  wensen kan eigenlijk 
altijd, dus bij deze het allerbes-
te met veel geluk en vooral ge-
zondheid in 2024!

Blijf gezond, Martin van Asten

Beste lezers,
 
Op het moment dat U dit leest, 
zit de eerste maand van 2024 
er alweer op, terwijl ik dit schrijf 
in de eerste week van het jaar. 

Een periode in het nieuwe jaar 
dat men elkaar altijd van alles 
en nog wat wenst, maar in het 
bijzonder de beste wensen, zo-
als veel geluk en gezondheid. 
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Ook dit jaar verschijnt toneelgroep Jong Belegen 
weer op de planken om haar publiek weer een 
middagje onbezorgd genieten te bezorgen. Het 
is deze keer dubbel lachen geblazen, want er zijn 
maar liefst twee komische eenakters te zien. 
In het eerste stuk heeft een boer een prijsvraag ge-
wonnen, maar het is onbekend wat die prijs precies 
in gaat houden. Verrassingen te over! Het tweede 
stuk neemt ons mee naar een rustig parkje met een 
standbeeld van Jeanne d‘Arc, waar heel vreemde 

dingen gebeuren. Benieuwd wat er verder gebeurt? 
Op zaterdag 2 en zondag 3 maart speelt Jong 
Belegen deze stukken in de theaterzaal van CC 
De Kinkel. Aanvang 14.30 uur. De toegangsprijs 
bedraagt € 7,50 per persoon. Kaartjes in de voor-
verkoop verkrijgbaar vanaf 15 februari bij boek-
handel “De toren van Bemmel” en bij modehuis 
Poortman. Als er nog kaartjes over zijn, kunnen ze 
ook op de speeldagen tussen 14.00 en 14.30 uur 
in de Kinkel gekocht worden.

JONG BELEGEN WEER OP DE PLANKEN

Op 12 december vierden de KBO-leden en het bestuur gezamen-
lijk de kerst. Het was gezellig binnenkomen onder de klanken van 
een mooi spelend Seniorenorkest van de SAB, dat in de hal van de 
foyer hun kerstliederen ten gehore bracht. 
Vervolgens ging men naar de zaal waar ongeveer 100 leden een 
mooie kerstmiddag beleefden. Onder het genot van een kopje 
koffie of thee met kerstbrood werd men van harte welkom gehe-
ten door vicevoorzitter Erik Bruins. Erik gaf verder het woord aan 
oud-voorzitter Ben Platenkamp die vertelde dat hij in het voorjaar 
slecht bericht had gehad in verband met zijn gezondheid, maar nu 
als een wonder dankbaar kon zeggen dat hij schoon verklaard was 
en bij deze iedereen bedankte voor de steun die hij had ondervon-
den tijdens zijn ziekteperiode.
Het Seniorenkoor, onder leiding van Jacob Graansma, verraste 
ons met prachtige liedjes over onmacht, maar vooral over de wens 
voor vrede in de wereld waarin we nu leven. Na al deze indrukken 
was er tijd voor een gezellig glaasje fris, een wijntje, een biertje, 
een advocaatje…. en een warme versnapering.
Onder het genot van het drankje vertelde Henk Peperkamp een 
kerstverhaal. Een prachtig verhaal over een Russische baboeshka 
(oma): zij had haar goede gaven verzameld voor het kerstkind en 
ging er naar op zoek, maar vond een arme herdersfamilie met kin-
deren en een baby in een hutje in de bergen. Zij gaf al haar goede 
gaven aan dit gezin. De mensen in het dorp zeiden haar dat het 
maar een herdersgezin was in de bergen en niet het kerstkind, 
maar zij reageerde: “Prima, maar ik voel me hier goed bij!” 
Daarna zong het Seniorenkoor een serie kerstliedjes waarbij de 
aanwezigen werden uitgedaagd om mee te zingen.
In zijn afscheidswoordje bedankte Erik Ans en Bep, die deze mid-
dag georganiseerd hadden. Er werd nog gezellig nagepraat en te-
gen vijven ging iedereen voldaan weer huiswaarts.
Het was een mooie opwarmer voor de kerstdagen.

Willemien

Op zaterdag 13 januari hield 
onze vereniging haar nieuw-
jaarsreceptie. Veel mensen wa-
ren op de uitnodiging ingegaan 
en ontmoetten elkaar in een 
ontspannen sfeer.
Onze vice-voorzitter Erik Bruins 
opende de middag met een toe-
spraak. Deze kunt u teruglezen 
op pagina 5. 
Tot slot was het tijd om het glas 
te heffen en voorzien van een 
hapje en een drankje kon er nog 
verder worden nagepraat tijdens 
deze feestelijke middag aan het 
begin van een nieuw jaar.
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Maandag 15 januari ’s om 6.15 
uur rinkelde mijn wekker. Bo-
ven hoorde ik al gestommel. In 
december had onze zoon mij al 
gevraagd of ik hem weg wilde 
brengen. Hij moest om 8.00 uur 
op zijn werk zijn. 

Nu ben ik de beroerdste niet, 
dus mams stond op met een 
duf hoofd vol slaap. Maar dat 
veranderde snel toen ik naar 
buiten keek. Dikke vlokken 
dwarrelden naar beneden, 
zorgden voor een witte laag op 
de straat en op onze hof. Snel 
aankleden was mijn gedach-
te en starten met het de-icen 
van de auto. Onze zoon stond 
inmiddels bepakt en bezakt te 
wachten totdat mams klaar was 
om te vertrekken. 

6.40 uur op weg. Het eerste 
stuk ging nog wel. Het was 
nog niet zo druk en de snel-
wegen waren goed te doen. Er 
was gelukkig goed gestrooid. 
Maar toen kwamen we op de 
N-wegen. Druk, met auto’s die 
binnendoor reden. Vooral ook 
druk met het concentreren op 
het rijden door de sneeuw en 
met gladheid. Pffff, dit was an-
dere koek dan op de snelweg. 
Binnen 15 minuten was het 
spekglad. De wegen waren be-
vroren, de sneeuw bleef liggen 
en vroor op. Auto’s remden af 
en raakten uit balans. Uiteinde-
lijk waren er een paar malloten 
die hard bleven rijden, maar de 
meeste zakten toch terug in 
snelheid. Ondertussen reed ik 
30 km per uur. 
Onze zoon afgeleverd op de 
plaats van bestemming en toen 
de terugreis. Alleen en geen af-
leiding. Jeetje, ik heb nog nooit 

zo gespannen in de auto gere-
den. 30 km was echt maximaal 
en ik raakte drie keer in een slip. 
Gelukkig rijd ik veel en hield ik 
de auto in bedwang. 
Na ongeveer 20 kilometer over 
de dik besneeuwde opgevro-
ren wegen te hebben gere-
den, bereikte ik weer de snel-
weg. Zo opgelucht! Echter: het 
sneeuwde nog steeds en het 
leek ook of het steeds harder 
ging sneeuwen, vrachtwagens 
tuften door, hadden geen oog 
voor de weersomstandighe-
den, denderden me voorbij, dus 
wat was ik blij dat ik na een uur 
thuis was. Normaal is het een rit 
van 20 minuten. ’s Middags en 
in de avond toen ik naar en van 

het werk reed ging het veel be-
ter. Er was flink gestrooid en de 
wegen waren goed te berijden. 

Zo zie je maar, wat weersom-
standigheden kunnen veroor-
zaken. Ik zag het op het jour-
naal: auto’s tegen een boom 
en auto’s op de kop in de sloot. 
Gelukkig is mij dat deze ronde 
bespaard gebleven! 
En toch; voor een volgende 
keer als er mij gevraagd wordt: 
“Wil je me wegbrengen?”, dan 
sta ik weer op en rijd door aller-
lei weersomstandigheden daar 
naar toe waar ze moeten zijn!

Eline
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Het dorp Haalderen
Er is me gevraagd een stukje over Haalderen te 
schrijven en ik zou geen goede inwoner van Haal-
deren zijn als ik zeg, maar ook denk: “Waar een 
klein dorp groot in kan zijn”. 
We zijn een zelfstandig dorp! Haalderen leeft!  In 
het begin van de twintiger jaren van de vorige 
eeuw was Haalderen voor onderwijs en kerk op 
Bemmel aangewezen. De jeugd ging dagelijks, 
bij regen en wind, te voet op klompen in Bem-
mel naar school. We hadden er zo onze paadjes 
voor. Via het Engelandsepad, door de Oude Wei 
naar de Molenwei of langs de Bouwcommissie en 
Baalsestraat naar de Papenstraat.
Als het gesneeuwd had en de sneeuw als hom-
pen onder de klompjes bleef plakken, was het 
lopen wel heel erg moeilijk. Je moet het mee-
gemaakt hebben om te weten hoe het voelde. 
Maar altijd waren er moeders uit de Bemmelse 
Bouwcommissie die de klompjes weer voor even 
sneeuwvrij maakten. 

Kerk en school.
Ook voor het kerkbezoek was Haalderen op 
Bemmel aangewezen. Ja, bijna iedereen ging 
toen zondags naar de kerk. Vanuit Haalderen liep 
er een kerktram en voor tien cent kon je mee. Als 
je gezin uit acht personen bestond was dat toch 
80 cent en dat in een tijd van armoede! Meestal 
was de rit voor de moeder. Als de tram te laat 
was begon de mis ook later.
In 1918 kreeg Haalderen een eigen school. De 
Dijkstraat werd Schoolstraat. Meester Weideveld 
was het eerste hoofd. Juffrouw Jansen en juffrouw 
Plaggenbrug uit Bemmel waren de eerste onder-
wijzeressen. Het werd een feestelijke opening 
met een optocht, waar de leus: “Een school is ons 
gegeven, een kerk is nu ons streven” werd mee-
gedragen. In 1929 kreeg Taeke Rintus van de Weij 
opdracht voor Haalderen een kerk te bouwen. Op 
28 april 1933 werd de kerk ingewijd en nog steeds 
is er elke zaterdagavond om 19.00 uur een viering.

Er mag toch ook nog iets leuks komen! 
Het regenjassenvolk; daar werden de Bemmel-
naren mee aangeduid. Die droegen (is al wel een 
tijdje geleden) veelal witte regenjassen, dat stond 
chiquer, leek een beetje meer.  Als toentertijd een 
Haalderse inwoner naar Bemmel verhuisde, kreeg 

hij van de Haalderse koersbalvereniging een witte 
regenjas aangeboden als hij de eerste keer na de 
verhuizing bij het  koersballen verscheen. 

Voetballen Bemmel-Haalderen
De Bemmelse bakkers en de melkboer hadden 
het zwaar te verduren als er een wedstrijd was 
tussen beide teams. Ze konden het brood en de 
melk bijna niet kwijt. Gezonde rivaliteit. 
Een mooi verhaal uit die tijd. 
Er was een gezin met twee broers die allebei graag 
voetbalden, maar er was maar een paar voetbal-
schoenen. De broers losten het onderling op. De 
een voetbalde met de rechter voetbalschoen en 
links een gewone schoen en de ander met de linker 
voetbalschoen en rechts met een gewone schoen. 
Zo konden ze beiden spelen. Zelfredzaamheid!

De Essenpas
Hoelang was het Haalders grondgebied? De 
grond bracht meer op als het Bemmel was. De 
gemeente maakte een herindeling en bouwde 
het na de herindeling helemaal vol. 

Verkeersborden
Is het wel eens opgevallen dat als je van de A15 
komt richting Huissen en Bemmel, je op het ver-
keersbord richting Bemmel, Gendt, Doornen-
burg de plaats Haalderen niet tegenkomt?

Marietje Janssen

Opgetekend door Marietje Janssen, een negenennegentig jarige Haalderse.
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VVeejjaa  BBllooeemmeenn
Markt 51
6681 AG Bemmel
Tel.: 0481-462483

    ASSENBURG E-mail: info@vejabloemen.nl

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE?
Het juist en volledig invullen van de belastingaangif-
te blijkt voor veel mensen een lastige opgave. Elk jaar 
wordt een aantal zaken gewijzigd. Gemaakte fouten 
bij het invullen van het belastingformulier kunnen lei-
den tot te hoge aanslagen of ander 'vervelend gedoe' 
(bijvoorbeeld onjuiste aanslagen of een verzoek om 
aanvullende informatie) met de belastingdienst. Soms 
is het verstandig om een 'Voorlopige Aanslag' aan te 
vragen of te wijzigen.

Zorg- en huurtoeslag
Naast de inkomstenbelasting besteden de invulhulpen 
ook aandacht aan de toeslagen. Zo nodig kunnen zij 
die aanvragen, maar er wordt vooral bekeken of u niet 
te veel toeslag krijgt in verhouding tot uw (huidige!) 
inkomen, waardoor u achteraf moet terugbetalen. Die 
vervelende situatie proberen zij te voorkomen.
Het blijft dus interessant om u goed te laten adviseren 
en helpen!

Wanneer u in de periode januari/februari géén aangif-
tebrief van de belastingdienst heeft ontvangen of juist 
bericht dat u voortaan géén aangifte meer hoeft te 
doen, denkt u misschien "dat is mooi, hoef ik ook niets 
te betalen". Dat is dan jammer, want mogelijk hebt u 
nog wel recht op teruggave van teveel ingehouden in-
komstenbelasting.
Daarom onze oproep: bij twijfel, laat u adviseren door 
onze invulhulpen!
Zij komen op afspraak bij u thuis; uw gegevens worden 
absoluut vertrouwelijk behandeld.

De belastingdienst wil dat de invulhulpen gebruikma-
ken van de bij hun al bekende gegevens. Daarom moe-
ten zij wachten tot 1 maart van het jaar.

Mocht u een brief van de belastingdienst krijgen, be-
waar deze dan goed!

U kunt zich melden bij:
Ger Stokman (06 - 48 83 30 73)
René Haegens (0481 - 46 22 56)
Wim van Meerkerk (0481 - 46 30 01)

Werkrelaties
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Leer met de computer werken in de bibliotheek
Wil je graag stapje voor stapje oefenen met 
een computer? Bijvoorbeeld met het versturen 
van e-mails, veilig internetten of websites op-
zoeken? De bibliotheken in Bemmel, Gendt en 
Huissen verzorgen een gratis ‘Klik & Tik’-cursus. 
In de bieb leer je tijdens een Klik & Tik-cursus 
hoe een computer werkt. Je gaat in een kleine 
groep en onder geduldige begeleiding van vrij-
willigers aan de slag. Je ondervindt bijvoorbeeld 
hoe een toetsenbord en muis werken. Ook ga je 
het internet op. Je hoeft geen lid te zijn van de 
bibliotheek om de cursus te kunnen volgen. 

Meedoen?
De Klik & Tik-cursus vindt elke week plaats in de 
bibliotheek en bestaat gemiddeld uit tien lessen. 
Maar je kunt ook langer of korter meedoen als je 
dit wilt. Wil je weten wanneer de cursus in jouw 
bibliotheek wordt gegeven, of wil je je aanmel-
den? Neem dan contact op met programmama-
ker Nick Vermeer via 024 - 327 49 66 of 
nvermeer@obgz.nl. 

Op zondagmiddag 18 februari geeft schrijver 
Michel Bongers in de Theaterkerk een lezing over 
de Bemmelse huisartsen in de periode 1900 tot 
2000. Dit naar aanleiding van zijn vorig jaar ver-
schenen boek “Ode aan de dokter”. Aan de hand 
van mooie anekdotes vertelt Michel dan over de 
volgende doktoren: Jan Hendrik van Bouwdijk 
Bastiaanse, Jan Poell, Peter-Bas Noordzij, George 
Westermann, Frans van Hesteren, Arno Egging, 
Herman Holthuis, Dick Nadorp, Jan Rossen, Frank 
Timmermans, en Erik Hiddink. 

Speciale gast 18 februari is de nog steeds in Bemmel 
actieve huisarts Mariëlle Langerwerf. Zij verzorgt 
de inleiding van de lezing. Tijdens de presentatie 
komt weer veel herkenbare (meezing)muziek 
aan bod gecombineerd met nostalgische film-
fragmenten. Na afloop is er een gezellige na-zit. 
Kaarten zijn te reserveren via: 
www.theatercafebemmel.nl
De aanvang is 14.00 uur (inloop tussen 13.00 en 
13.45 uur) en de toegangsprijs is € 5
(uitsluitend contant aan de kassa te voldoen).

MICHEL BONGERS

THEATERKERK BEMMEL

14.00 - 16.00 UUR 

€5,- 

LEUKE LEZING OVER
BEMMELSE HUISARTSEN

18 FEBRUARI

SPREKER:

LOCATIE:

TIJD:

ENTREE:

AUTEUR VAN HET BOEK ODE AAN DE DOKTER, 
DE BEMMELSE HUISARTSEN VAN 1900 TOT 2000

AANSLUITEND EEN GEZELLIGE NA-ZIT
INLOOP 13.00-13.45 UUR

UITSLUITEND CONTANT TE VOLDOEN AAN DE KASSA
RESERVEREN VERPLICHT VIA:
HTTPS://THEATERCAFEBEMMEL.NL/TICKETING/

ZONDAGMIDDAG 18 FEBRUARI: LEZING OVER BEMMELSE HUISARTSEN
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Sociaal Domein:
Vacature
Educatie: 
Anja Berns
06 - 16 71 41 68
info@sab-bemmel.nl 
Aktiviteiten: 
Bep Cornelissen-Ebben
06 - 27 50 70 51
aktiviteiten@seniorenbd.nl
Ledenservice Lief- en Leedfonds:
Ans vd Burgt
06-19 18 01 02
Klussenhulpdienst: Meldpunt SWL
088 - 25 52 555
meldpunt@swlingewaard.nl
Vraag & Aanbod:
Ineke Koreman
0481 - 46 19 75
korefrank@planet.nl

Belastingservice leden:
René Haegens
0481 - 46 22 56

Wim van Meerkerk 
0481 - 46 30 01
Ger Stokman
06 - 48 83 30 73
Rijbewijskeuringen:
Regelzorg in Elst
088 - 23 23 300
J. van Remmen in Velp
026 - 36 36 208
G. Gootjes in Nijmegen Oost
024 - 32 36 553
Goedkope Keuringen
085 - 48 83 616
www.goedkopekeuringen.nl

BELANGRIJKE CONTACTPERSONEN

Majje no. 2 verschijnt op donderdag 
29 februari 2024. Inleveren kopij, foto’s 
en dankbetuigingen t/m dinsdag 6 
februari 2024. E-mail: 
redactie@seniorenbd.nl

SENIOREN ACTIEF BEMMEL

Maandag: 	 Bridge
	 13.30 - 16.30 uur
	 Engels voor gevorderden
	 10.00 - 11.30 uur
	 Koken (10 lessen)
	 17.00 - 20.00 uur
	 Toneel (Jong Belegen)
	 09.30 - 11.30 uur
	 Yoga 
	 09.00 - 10.00 uur
	 10.15 - 11.15 uur
	 11.30 - 12.30 uur
Dinsdag: 	 Kijk op Kunst (7 lessen)
	 10.00 - 12.00 uur
	 Tai Chi 	
	 19.00 - 20.00 uur
	 Yoga (stoelyoga)
	 09.30 - 10.30 uur
	 Yoga
	 11.00 - 12.00 uur
	 13.00 - 14.00 uur
	 15.30 - 16.30 uur
	 17.00 - 18.00 uur
Woensdag: 	 Biljarten	
	 13.00 - 17.00 uur
	 Bingo, 2e en 4e wo.
	 14.00 - 16.00 uur
	 Instuif, 1e en 3e wo.
	 14.00 - 16.00 uur
	 Tai Chi
	 09.30 - 10.30 uur
	 Spaans voor beginners 	
	 (28 lessen)
	 09.30 - 11.00 uur
Donderdag: 	Bewegen op muziek	
	 14.00 - 15.00 uur
	 Biljarten 
	 13.00 - 17.00 uur
	 Koken (10 lessen)
 	 17.00 -  20.00 uur
	 Line Dance
	 09.30 - 11.30 uur
	 Seniorenkoor
	 10.00 - 12.00 uur
	 Seniorenorkest
	 10.00 - 12.00 uur
	 Spaans voor 
	 gevorderden (28 lessen)
	 09.30 - 11.00 uur
	 Spaans voor 
	 gevorderden (28 lessen)
	 11.15 - 12.45 uur
	 Spaans voor 
	 beginners (28 lessen)
	 13.00 - 14.30 uur
Vrijdag: 	 Biljarten
	 13.00 - 17.00 uur
	 Psychologie (5 lessen)
	 10.00 - 12.00 uur
	 Levensfilosofie (5 lessen)
	 10.00 - 12.00 uur
	
Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met:
Anja Berns: 06 - 16 71 41 68 
José van Rossum: 0481 - 46 18 56

COLOFON

Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg
	 www.seniorenbd.nl
	 info@seniorenbd.nl
Voorzitter: 	 Rien van Eldijk
	 0481 - 46 52 37
	 voorzitter@seniorenbd.nl
Secretaris: 	 Klaas Vos
	 06 - 12 84 84 69
	 secretaris@seniorenbd.nl
Penningmeester: 	 Ruud Rouwmaat
	 0481 - 46 50 55
	 penningmeester@seniorenbd.nl
Ledenrekening: 	 NL14RABO 010.29.23.302
Cursusrekening: 	 NL77RABO 010.57.09.948 
	 t.n.v. Stichting Senioren Actief Bemmel
Redactie: 	 Eline Bouwmeister-Hermsen
	 Henk Peperkamp
	 Harold Kainama
	 redactie@seniorenbd.nl 
Webredactie:	 Ruud Rouwmaat
	 Harold Kainama
	 webredactie@seniorenbd.nl
Webbeheer:	 Erik Bruins
	 webbeheer@seniorenbd.nl
Advertenties:	 Rien van Eldijk
	 0481 - 46 52 37
	 voorzitter@seniorenbd.nl
Ledenadministratie:	 Erik Bruins
	 06 - 21 80 45 43
	 ledenadministratie@seniorenbd.nl
Bezorging Majje en 50+ magazine:
	 Henny Ebben 
	 06 - 13 16 16 68
	 Johan Jansen
Dorpsauto: 	 06 - 82 33 80 56
Druk en opmaak:	 Drukkerij Penta
	 06 - 51 51 46 34
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Donatuskoor Bemmel
Sfeervolle en hoogstaande muzikale omlijsting bij 
afscheidsceremonies in de regio Arnhem Nijmegen

Informatie te verkrijgen bij:
Annie Oude Ophuis;            Telefoon: 0481-465598
Steef Weijers;                      Telefoon: 06-45638238

      Senioren 
      Ondersteuning 
      Lingewaard 

 

Ondersteuning en begeleiding voor senioren 

 
Edwin Mons  06-19088103  
www.seniorenondersteuninglingewaard.nl 
 
Het is niet wat wij u kunnen bieden, maar wat u geboden wilt hebben 

0481 793 963  l  06 43 16 55 932
De Plak 17, Bemmel  l  www.fransknorthmakelaardij.nl

BENU servicepunt Automaat

Voor deskundig en persoonlijk advies

BENU Apotheek Teselaar
Teselaar 6a, 6681 BG Bemmel
0481 - 45 07 02
ma t/m vr 8.30 - 17.30 uur

AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDS VRAGEN

BENU servicepunt Jumbo BemmelBUITING SCHOENEN
DORPSSTRAAT 25
BEMMEL - 0481-461443
    BUITINGSCHOENEN



U bent welkom, ongeacht waar u bent verzekerd

Wij regelen en verzorgen voor u begrafenissen en crematies.
U kunt 24 uur per dag bij uw dierbare zijn, zonder eerst een 
afspraak te moeten maken in het Afscheidshuys Lingewaard.
Ook wanneer u de uitvaart niet door ons laat verzorgen.

Doktor Poellstraat 2  |  6681 BV Bemmel 
info@uitvaartverzorging-lingewaard.nl 
www.uitvaartverzorging-lingewaard.nl 

Dag en nacht bereikbaar:  06 421 160 93

Welkom in de wereld van 
Thijssen…

Dorpsstraat 50e - Bemmel 
Tel. 0481 - 47 04 90
www.oogzorginbemmel.nl

brilmode I contactlenzen I optometrie

Wordt lid voor €750p.w.

& kies je upgrades

UPGRADE 
FITNESS
€3p.w.

Tim

Gezinsleden 
betalen alleen 
de upgrades

UPGRADE 
ZWEMMEN

€250
p.w.

Sanne

SPORTEN  
SAMEN VOOR

€13p.w.

Tim& 
Sanne

Feel Fit Center Bemmel
Van Nispenlaan 2, 6681 CZ Bemmel
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06 51 51 46 34

DRUKKERIJPENTA.NL

INFO@DRUKKERIJPENTA.NL


