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Van de redactie,

Voor u ligt de Majje, editie Pasen. Voor de redactie  was het even 
wennen: de een werkt aan de Majje op een zonovergoten eiland en 
de ander zit er al in gedachten. We gaan nog apart op vakantie en 
op verschillende tijdstippen. Maar met een IPad met e-mail en een 
redelijke wifi kom je gelukkig een heel eind. 

De tijd rondom Pasen doet denken aan lente, de geur van opko-
mende bloemen, het fluiten van vogels, de natuur die weer tot leven 
komt en voor de redactie dus ook…. voorjaarsvakantie. 
Het is een editie geworden met kleurrijke verhalen, verhalen over 
onderwerpen door het jaar en de seizoenen heen. Zo komt de car-
naval aan bod met een verslag van de Rimpelzitting, het verzetten 
van de klok van wintertijd naar zomertijdtijd, de maandelijkse koffie-
ochtenden, bedevaarten en kerststallen, hennen en hanen, (bus)-rei-
zen door onze docent Engels Jan de Groot. Natuurlijk staan er ook 
verhalen en gedichten in van onze vaste schrijvers. En als klap op de 
vuurpijl vindt u achterin een puzzel. 

Verder is de pagina Educatie aangepast. Standaard staan hier voort-
aan de cursussen en activiteiten van de SAB vermeld evenals be-
stuursleden en hun e-mailadressen. Het huidige bestuur van de SAB 
bestaat uit: Henk Peperkamp (voorzitter), Willemien Hermsen (se-
cretaris), Henk van de Looi (penningmeester) en Mieke Kuppen en 
Bep Cornelissen als contactpersonen. 
In de volgende Majje komt alles mooi overzichtelijk bij elkaar te 
staan.

Voor de kleur van de Majje is gekeken naar de kleuren van de 
maand maart. Zo staat voor maart de kleur  lichtblauw en als  steen 
de aquamarijn. De bijbehorende bloem is de prachtige gele narcis. 
Kleuren die gebruikt zijn voor deze Majje. De narcis op de voorzijde 
met een knipoog naar de lente. 
Zeker weten dat u met deze Majje de Paasdagen wel doorkomt en 
een vrolijk lentegevoel krijgt.

Henk en Eline

April
07-04	 Hommage aan 
			  Ferdinand Ebben
			   Theaterkerk 
17-04	 Lentefeest
			   14.30 uur
			  inloop vanaf 14.00 uur
			  Theaterkerk Bemmel
18-04	 Koffieochtend
			   10.30 uur
			  CC De Kinkel
Juni 
15-06	 Bedevaart Kevelaar
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AGENDA

INHOUD

DE REDACTIE VAN DE MAJJE 
De redactie neemt de vrijheid 
om aangeleverde kopij al dan 
niet op te nemen en -indien no-
dig- zelf te redigeren, uiteraard 
met volledig behoud van de 
kern van de boodschap.

Reageren of zin in schrijven in de Majje? 
Mail naar: redactie@seniorenbd.nl
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BEDANKJE
Anneke Teunissen, Leny van de 
Sant en Tonny Aarntzen bedan-
ken het KBO-bestuur voor de at-
tentie die zij mochten ontvangen.

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Mevrouw P. Verhoeven Mevrouw H.M. Meeuwsen

Mevrouw T.A. Duijf-Remie
IN MEMORIAM
Mevrouw J.E. Pietersma-Berends

Uw wijziging of afmelding kunt u doorgeven:
Per brief:
Ledenadministratie Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg,
Brouwerslaan 46, 6681 EA Bemmel.
Per e-mail: ledenadministratie@seniorenbd.nl 
Via een formulier op de website:
een wijziging via:   www.seniorenbd.nl/leden/wijzigen
een afmelding via: www.seniorenbd.nl/leden/afmelden

Gezocht: Coördinatoren Dorpsauto
Vanwege onderbezetting en toename van het aantal ritten is het 
bestuur naarstig opzoek naar een mede-coördinator Dorpsauto.
De taken zullen bestaan uit het maken van de dagelijkse plan-
ning van de Dorpsauto en deze door te geven aan de chauffeurs 
van dienst. U maakt deel uit van een team van 4 bestaande co-
ördinatoren.
Graag komen we in contact met actieve leden, die zich willen in-
zetten om deze activiteit op zich te nemen. Daarvoor kunt u zich 
aanmelden via een van de bestuursleden of via onze website: 
www.seniorenbd.nl

Pottenbakken in Haalderen
De eerste twee workshops pottenbakken bij Ambacht Haalde-
ren zijn geweest. Bart Janssen was erg enthousiast, zag dat de 
deelnemers hard werkten en van het pottenbakken en kleien ge-
noten. Er zijn prachtige kunstwerken gemaakt. 
Deze staan nu allemaal te drogen op de schappen in de potten-
bakkerij om vervolgens gebakken en geglazuurd te worden. 
In een van de komende Majjes zal aangegeven worden wanneer 
de gemaakte kunstwerken opgehaald kunnen worden. 
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Vanuit het bestuur

Op het moment dat u De Majje onder ogen krijgt 
ben ik zo’n twee weken de nieuwe voorzitter van 
de vereniging.
Toen ik eind 2020 de ledenadministratie bij de 
vereniging overnam vond ik dat een mooie klus 
om te gaan doen. Een bestuursfunctie ambieer-
de ik op dat moment niet.
Klaas Vos, onze secretaris, vroeg op een gege-
ven moment of ik niet in het bestuur wilde. Waar-
schijnlijk omdat ik me vanaf de zijlijn al tegen het 
bestuur aan bemoeide.
In maart 2022 ben ik tijdens de algemene leden-
vergadering benoemd tot bestuurslid.
Met een leuke club hebben we klussen geklaard 
en zijn we gestart om door corona in de vergeet-
hoek geraakte activiteiten weer op te pakken.
Eind 2023 viel de voorzitter weg en moest dit 
worden opgevangen door de rest van bestuur.
Ik heb toen aangegeven dat ik wel zolang het vi-
ce-voorzitterschap op me wilde nemen tot aan 
de algemene ledenvergadering. Vanaf dat mo-
ment leidde ik de vergaderingen en deed de 
“optredens” naar buiten.
Die rol (ik was vele jaren voorzitter van de plaat-
selijke volleybalclub en kende wel zo’n beetje het 
klappen van de zweep) beviel me wel. Het feit 
dat de zoektocht naar een nieuwe voorzitter nog 
geen kandidaat opgeleverd had én dat ik mezelf 
afvroeg wat moet een voorzitter nog meer doen 
dan wat ik als vice-voorzitter deed en ik vervol-
gens concludeerde dat dat een aantal extra ver-
gaderingen zou zijn, heeft mij ertoe gezet om 
aan de zittende bestuursleden voor te leggen of 
ze met mij in zee wilden gaan als voorzitter.
Een volmondig ja was het resultaat en nadat ik 
door het bestuur aan de algemene ledenverga-
dering werd voorgesteld als kandidaat voor het 
voorzitterschap werd ik tijdens de ledenvergade-
ring als voorzitter in functie gekozen en benoemd.
Ik weet me gesteund door een prima club be-
stuursleden en een groot aantal hardwerkende 
vrijwilligers.
In mijn oude rol als vice-voorzitter is op gepaste 
wijze afscheid genomen van de scheidend voor-
zitter, Rien van Eldijk. Onder dankzegging voor 
wat hij gedaan heeft voor de vereniging werd 
Rien een cadeau aangeboden en kreeg hij een 
fleurig boeket bloemen voor zijn vrouw Miep.

Erik Bruins
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Activiteiten

Het is lente! De bloesem loopt al uit, de lammetjes dartelen in 
de wei, in onze tuin staat de azalea volop in bloei, het zonnetje 
schijnt steeds vaker … kortom … het is lente! En dát moet ge-
vierd worden!

Op woensdag 17 april willen wij graag samen met u de lente 
vieren tijdens het Lentefeest in de foyer van de Theaterkerk in 
Bemmel. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Het orkest “Eigegereid” uit Gendt verzorgt voor ons de mu-
ziek. “Eigegereid” speelt muziek uit de jaren 60-70 maar ook 
muziek van eerder of later. En zeker ook muziek waarbij mee-
gezongen kan worden en zelfs waarbij de beentjes maar zo van 
de vloer kunnen gaan!

Het belooft een hele gezellige middag te worden, met een 
hapje en een drankje, een mooie lente-overdenking, leuke mu-
ziek en lekker gezellig samenzijn en kletsen met elkaar. En wie 
weet ook een lekker ijsje van WijsIJs na afloop!

Kom ook op woensdag 17 april naar ons Lentefeest en laat u 
verrassen!

Het feest begint om 14:30 uur, de foyer is open vanaf 14:00 uur.
De entree is gratis; wel vragen wij u uw ledenpasje mee te ne-
men en te tonen.
Wij heten u graag van harte welkom!

KOFFIEOCHTEND

Misschien bent u er al eens ge-
weest of kent u het helemaal niet, 
maar elke derde dinsdag van de 
maand is er een koffie-uurtje in 
de Kinkel.
Vindt u het leuk om plaatsgeno-
ten te ontmoeten? Of gewoon 
even een uurtje gezellig kof-
fie en/of thee drinken, of een 
praaatje te maken? Kom vrijblij-
vend een keer kijken.
Koffie en thee met cake worden 
netjes  naar de tafels gebracht 
en u kunt lekker blijven zitten.
De laatste keer dat ik er was (20 
februari) waren er vijftien dames 
en jawel...... tien mannen. Ook 
mannen vinden het leuk om even 
gezellig te kletsen.
Dus, onthouden: elke derde 
dinsdag van 10.30 uur tot 11.30 
uur. Tot ziens dan maar op de 
volgende dinsdag?
Mijn naam is Helena (Lenie) van 
Huet. Even uitleg over die twee 
namen. Het is een en dezelfde 
persoon. Toen ik vijftien jaar ge-
leden werd gevraagd om in het 
bestuur van de KBO plaats te ne-
men om de activiteiten te gaan 
organiseren voor Bemmel heb ik 
dat direct aangenomen en met 
veel plezier gedaan. Maar bij de 
eerste vergadering bleek er al 
een Lenie in het bestuur te zit-
ten en vond ik het wel mooi om 
voortaan mijn volledige naam 
Helena te gaan gebruiken. Het 
was anders wat verwarrend met 
twee Lenies.
Voor mijn familie, vrienden en 
kennissen ben ik nog steeds 
Lenie, maar voor veel mensen 
die mij kennen van de KBO ben 
ik nog steeds Helena.

Groetjes van Lenie
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STICHTING SENIOREN 
ACTIEF BEMMEL
www.sab-bemmel.nl
info@sab-bemmel.nl
Coördinatie activiteiten
Bep Cornelissen
06 - 27 50 70 51
Mieke Kuppen
06 - 18 14 28 96
coordinatie@sab-bemmel.nl

MAANDAG:	
Bridge
13.30 - 16.30 uur
Engels voor gevorderden
10.00 - 11.30 uur
Koken
17.00 - 20.00 uur
Toneel (Jong Belegen)
09.30 - 11.30 uur
Yoga 
09.00 - 10.00 uur
10.15 - 11.15 uur
11.30 - 12.30 uur

DINSDAG:
Kijk op Kunst
10.00 - 12.00 uur
Tai Chi 
19.00 - 20.00 uur
Yoga (stoelyoga)
09.30 - 10.30 uur
Yoga
11.00 - 12.00 uur
13.00 - 14.00 uur
15.30 - 16.30 uur
17.00 - 18.00 uur

WOENSDAG:
Biljarten 
13.00 - 17.00 uur
Bingo, 2e en 4e wo.
14.00 - 16.00 uur
Instuif, 1e en 3e wo.
14.00 - 16.00 uur
Tai Chi
09.30 - 10.30 uur
Spaans voor beginners
09.30 - 11.00 uur

DONDERDAG:
Bewegen op muziek 
14.00 - 15.00 uur
Biljarten 
13.00 - 17.00 uur
Koken
17.00 - 20.00 uur
Line Dance
09.30 - 11.30 uur
Seniorenkoor
10.00 - 12.00 uur
Seniorenorkest
10.00 - 12.00 uur
Spaans voor gevorderden
09.30 - 11.00 uur
Spaans voor gevorderden 
11.15 - 12.45 uur
Spaans voor beginners 
13.00 - 14.30 uur

VRIJDAG: 	
Biljarten
13.00 - 17.00 uur
Psychologie
10.00 - 12.00 uur
Levensfilosofie
10.00 - 12.00 uur

DE SAB EN HET 
CENTRUMPLAN BEMMEL

SAB Educatie

Er wordt de laatste tijd veel ge-
sproken over de plannen van de 
gemeente voor het centrum van 
Bemmel. Op dit moment onder-
zoekt de gemeente Lingewaard 
wat mogelijk is om in de leeg-
staande winkel van de Coöp in 
de Assemburg een aantal acti-
viteiten te huisvesten. Gedacht 
wordt aan een bibliotheek, 
maar ook allerlei activiteiten die 
plaatsvinden in de huidige Kinkel.
Aangezien de SAB (Stichting 
Senioren Actief Bemmel) met 
nagenoeg al haar activiteiten 
en cursussen in de Kinkel zit en 
met 350 tot 400 deelnemers en 
cursisten “grootgebruiker” is, is 
het goed mogelijk dat uitvoe-
ring van het centrumplan ge-
volgen heeft voor de SAB. De 
situatie op dit moment is, dat de 
gemeente aan het onderzoeken 
is wat de mogelijkheden en on-
mogelijkheden zijn om het cen-
trumplan uit te voeren. De SAB 
is gevraagd om te inventariseren 
wat er nodig is aan oppervlakte, 
ruimte, berging en andere facili-
teiten voor haar activiteiten. 
De SAB is bereid hier positief 
aan mee te werken. We willen 
optimaal meedenken en -wer-
ken aan het scheppen van mo-
gelijkheden om onze activiteiten 
veilig, centraal en op gunstige 
momenten te kunnen realiseren. 
Dit alles met in ons achterhoofd 
de belangen van de doelgroep: 
senioren sociaal, educatief en re-
creatief in beweging te houden. 
We houden u op de hoogte!

Namens het bestuur van de SAB,
Henk Peperkamp

Stichting Senioren Actief Bemmel

5



Hoewel het al weer ruim een maand geleden is, willen we toch nog 
even terugvoeren naar de carnavalsdinsdag. Een bomvolle Thea-
terkerk heeft die middag kunnen genieten van de Rimpelzitting, 
perfect georganiseerd door de Opperstalmeesters van de Blauwe 
Pony en mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren, 
waaronder onze Seniorenvereniging. 
Al ruim voor aanvang was het publiek lekker opgewarmd door 
de Dreumels. Toen de zitting op stoom kwam onder de deskun-
dige leiding van Jan Verhoeven was men getuige van verschillen-
de prachtige optredens van twee dansgroepen uit Gendt, de hi-
larische act van Bep de Bok, de opperstalmeesters, een tweetal 
buuts en het Hofkoor uit de vorige Eeuw. Het enthousiasme van 
het publiek werd steeds groter en op het einde ging het dak er 
af. Na afloop waren de loftuitingen niet van de lucht en de roep 
om deze carnavalstraditie voort te zetten, werd vaak gehoord. De 
nazit werd ook goed bezocht, want onder de carnavaleske klanken 
van De Dreumels was het nagenieten geblazen.
De Opperstalmeesters kunnen terugkijken op een goed seizoen: 
winnaars van het Oordupkesfestival met het lied: ‘Gein, Pony en 
een Piejas’, een originele deelname aan de Bemmelse optocht als 
“dozen” en een fantastische Rimpelzitting! En er wordt al weer 
druk gesproken, gefantaseerd en overlegd over volgend jaar, want 
deze middag verdient het om een traditie te worden.
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met Ineke Koreman
Even bijpraten

Zondag 3 maart en…de zon schijnt volop; de 
eerste èchte lentedag!! Eens even geen regen, 
wind en kou en dat beetje extra warmte doet zo 
goed. Mijn achtertuin ligt op het noorden en de 
zon komt daar nog net niet, maar wel op mijn bal-
konnetje aan de zuidkant. Die ligt aan een druk-
ke doorgaande weg, maar voor nu deert dat me 
even niet, dus toch heerlijk van de zonnestralen 
genoten. Met mij deden veel mensen dat want het 
was voor de meesten geen werk- en/of schooldag 
dus dat kwam ook nog eens mooi uit. De eer-
ste motoren kwamen weer voorbij, maar óók de  
kinderen, die vrolijk in de weer waren met step, 
fiets of voetbal. En de vogels kwetterden er op 
los. En dan begint het toch wel weer wat te krie-
belen om te gaan ruimen, poetsen en lappen om 
de boel weer fris te krijgen. Een opgeruimd en 
schoon huis geeft rust en ruimte, vinden we bijna 
allemaal. De grote schoonmaak zoals die vroeger 
werd gehouden, kom je niet zoveel meer tegen. 
Nu vind ik mezelf echt geen viespeuk, maar ben 
wel meer “een ruimer dan een sopper”. Toen ik 
de Nieuwsbrief van Max Magazine in de mail voor-
bij zag komen, kwam ik een richtlijn tegen voor 
wie geen idee heeft hoe vaak iets schoongemaakt 
moet worden. Nou, daar trok ik m’n werkbrauwen 
toch wel even bij op:

*	 Elke dag schoonmaken: aanrecht, fornuis, wasta-
 	 fels en wc (ben ik het wel mee eens, maar lukken?).
*	 Elke week doen: stofzuigen, stof afnemen en 
 	 bedden verschonen (vind ik wel veel en hangt ook 
 	 van je situatie af).
*	 Elke 2 weken doen: ramen lappen, bank/fauteuils 
  	stofzuigen (hoe komen ze d’r bij).
* 	Elke maand doen: deuren afnemen, keuken-
	 kastjes en vensterbanken afnemen/schoonmaken, 
	 koelkast leegruimen en schoonmaken (menen 
	 ze dat nou ècht?).
*	 Elk half jaar doen: vriezer ontdooien (oké, weet 
	 je gelijk weer wat er allemaal in zit).

En dat dus allemaal buiten de normale dagelijk-
se bezigheden zoals boodschappen doen, eten 
koken, wassen, strijken en dergelijke. Gelukkig is 
het maar een richtlijn, want als je je daaraan zou 
willen houden dan vul je je dagen toch wel voor 
een groot deel met poetsen! Er is toch ook nog 
een sociaal leven, hobbytijd  en vrijwilligerswerk 
(de smeerolie van de samenleving) en is dat niet 
belangrijker? Nu ben ik in de gelukkige omstan-
digheid dat ik voor de grotere klussen in huis en 
tuin inmiddels wel fijn wat hulp heb en zo komt 
het allemaal nog best goed wat mij betreft en laat 
de zon maar lekker schijnen! 
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Wie is Jan de Groot
Jan de Groot groeide op in het Noord-Brabantse 
Vlijmen en was de oudste van 4 kinderen. Hij is ver-
noemd naar zijn opa Jan de Groot. 
Op de lagere school speelde Jan graag met elektri-
citeit, dus hij was dolblij toen hij zijn eerste elektri-
citeitsdoos kreeg. Op 8-jarige leeftijd experimen-
teerde hij al met lampjes en belletjes en bouwde 
hij, met de voorlopers van de huidige legoblokken, 
treinen. Jan ging zo op in zijn treinen- en seinen-
spel dat zijn ouders besloten hem op een verjaar-
dag een Märklin treinset cadeau te geven. Tot op 
de dag van vandaag is Jan erg gecharmeerd van 
modelspoorwegbouw. 

Schooltijd
Na de lagere school ging Jan naar het St. Jans-
lyceum in Den Bosch. Bijzonder aan deze school 
was, vertelt hij, dat de school een soort “brugklas” 
had. Na het eerste jaar werd bepaald of je naar de 
HBS of het gymnasium kon. Volgens een beroeps-
keuzetest was Jan eigenlijk een bèta en kreeg als 
advies HBS-B, maar hij ging desalniettemin naar 
het gymnasium. Na de vierde klas moest worden 
gekozen voor gymnasium-alpha of gymnasium-bè-
ta, maar de puberteit sloeg in alle hevigheid toe en 
er ontstond een zodanige achterstand in wiskun-
de, dat  gymnasium-bèta er echt niet meer in zat. 
Gelukkig had hij ook een grote passie voor  talen 
en geschiedenis, dus werd het gymnasium-alpha 
(oude stijl) met heel veel Latijn, Grieks en Geschie-
denis. 

Brood bezorgen
Tijdens zijn middelbare schooltijd had Jan een bij-
baantje bij de bakker. Hij vond het geweldig om te 
doen. “Elke zaterdagmiddag”, vertelt hij, “ging ik 
naar de bakkerij, sneed ik 10 broden, en fietste ik 
met de broodmand naar de bakker die ergens aan 
het bezorgen was. De bakker zat regelmatig aan de 
koffie en dan mocht ik alleen de route vervolgen en 
het brood naar de klanten brengen”. Toen al reed 
hij als 14-jarige graag met de auto van de bakker, 
in de hoop dat de politie hem niet zou snappen en 
bekeuren. Dat is nooit gebeurd. 
Rond de kerst en in de vakanties was Jan hele da-
gen te vinden in de bakkerij. “Ik weet niet hoe-
veel worstenbroodjes ik in die tijd heb gemaakt”, 

lacht hij, “maar wel veel!” Het broodbakken is nog 
steeds een grote hobby.

Meester worden
Jan vertelt: “In de zesde klas van de middelbare 
school was ik nog aan het zoeken naar de juiste stu-
die. Het varieerde van klassieke talen tot de kweek-
school”.
Maar één ding was wel duidelijk. Jan wist al heel 
jong wat hij wilde worden…. “schoolmeester”! 
Het werd uiteindelijk Engelse taal- en letterkunde 
aan de universiteit van Nijmegen, met als doel le-
raar Engels te worden. 

Nieuw-Zeeland
Tijdens zijn studie is Jan een klein jaar naar 
Nieuw-Zeeland geweest. Dit was een mooie en 
leerzame tijd. Tijdens dit jaar werkte Jan onder 
andere als autopoetser bij een autoverhuurbedrijf 
(Tasman Rental Cars) en omdat het personeel nieu-
we auto’s mocht “inrijden” , kon Jan ook af en toe 
over een auto beschikken, zodat hij op die manier 
tijdens het weekend veel van het land heeft kunnen 
ontdekken. Na zijn terugkeer in Nederland, pakte 
Jan zijn studie weer op en in die tijd was zijn bij-
baantje vrachtwagenchauffeur.

Teruggekomen uit Nieuw-Zeeland ontmoette Jan 
zijn toekomstige vrouw, Bep. Jan was met een 
dispuutgenoot op een bruiloft in Den Bosch en 
deze dispuutgenoot had verkering met een scou-
tingleidster, die op kamp was in Liempde, vlakbij 
Den Bosch. In een jolige bui trokken Jan en zijn 
maat naar het kabouterkamp en daar trof Jan een 
nog veel leukere scoutingsleidster, genaamd Bep.  
Hij trouwde in 1974 met haar en samen kregen zij 
drie dochters: Anneke, Marieke en Saskia. Jan en 
Bep zijn de trotse opa en oma van drie kleinzonen: 
Max, Moos en Jidde.

Jans carrière
Het verbaasde me niet te horen dat Jan tijdens 
zijn studie al les gaf. Hij liep stage op het Canisi-
us College, alwaar een vacature kwam voor 7 uur. 
Jan werd hiervoor gevraagd en zo kwam het dat hij 
daar zowel stage liep als les gaf.
Jan kwam tijdens zijn stageperiode op het Canisius 
College in gesprek met een vriendin, die hem uit-

Jan de Groot, oud-docent Engels aan het SGOB en OBC. 
Nu docent Engelse conversatie bij de SAB.
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daagde mee te gaan naar Bemmel en de toenma-
lige SGOB, -nu OBC-, te bezoeken, waar de altijd 
enthousiaste en vernieuwende docent Leo Erken 
werkte. Jan was er wel voor te porren totdat hij 
hoorde dat hij de volgende ochtend om 8.00 uur 
in Bemmel moest zijn. Lastig voor deze langsla-
per. Hij liet zich overhalen en stond om 8.00 uur in 
Bemmel. De manier van werken, zoals Leo Erken 
het voor ogen had, stond Jan erg aan en hij heeft 
de rest van zijn stage afgemaakt aan de SGOB. 
Hij had daarna de keuze tussen een baan aan het 
Canisius College en de SGOB. Solliciteren hoefde 
niet. Jan koos uiteindelijk voor Bemmel. Hij kreeg 
een baan aangeboden voor 21 uur en toen brak 
er een drukke tijd aan van zowel lesgeven als hard 
werken aan zijn scriptie. Aan het eind van dat eer-
ste schooljaar deed hij doctoraal examen en was 
toen klaar met zijn studie. 

Reisleider
En een echte schoolmeester was hij (ik spreek uit 
ervaring). Hij vond het werken in de klas heerlijk, 
hield ervan de leerlingen de taal bij te brengen. 
Jan was een bevlogen docent, maar wars van al-
lerlei neventaken zoals vergaderingen en studie-
dagen, behalve dan van één neventaak, namelijk 
het organiseren van leerlingenreizen naar Londen. 
In 1989 organiseerde Jan zijn eerste Londenreis. 
Het aantal tripjes breidde zich uit van een naar 
twee, drie of meer per jaar. Jan genoot van deze 
reizen.
In de zeventiger jaren lag de nadruk op Engels, 
Engels en nog meer Engels. In de tachtiger jaren 
was er ook aandacht voor veel andere zaken, zoals 
het spelen van cabaret tijdens Culturele Avonden 
en tijdens het eindfeest van het personeel aan 
het einde van een schooljaar. De negentiger jaren 
stonden in het teken van het samenstellen van de 
schoolkrant en het organiseren van Engelandrei-
zen voor leerlingen en soms ook voor ouders.

Dit blad heet “De Majje” naar een karakteristiek 
dorpsfiguur uit het verleden. Dit verhaal is nieuw 
leven ingeblazen door Jan Verhoeven en tijdens 
een pronkzitting van De Blauwe Pony ’81  trad Jan 
de Groot als “Majje” op als buutreedner.

Carrièreswitchen
Omdat hij gestoord werd van alle (zogenaamde) 
onderwijsvernieuwingen, waarbij zijn idee van do-
cent zijn in het gedrang kwam, gooide Jan in 1999 
het roer om en werd touringcarchauffeur en reis-
leider. Hij heeft heel Europa doorkruist met zowel 
Nederlandse als Amerikaanse toeristen. Na drie 
jaar op de bus begon het toch weer te kriebelen 
en solliciteerde Jan op een baan als leraar Engels 
op een VMBO-school in Gennep. 
Omdat het lesgeven op die school toch niet zo 
goed uit de verf kwam, besloot hij aan het eind 
van zijn tweede jaar in Gennep toch weer terug te 
gaan naar zijn baan als chauffeur op de touringcar 
en deed dat vervolgens tot zijn (vervroegd) pen-
sioen.

En nu?
Jan geniet van de kleine dingen. Hij wandelt en 
fietst graag en hij trekt er zomers samen met Bep 
met de caravan op uit. Thuis is hij druk met zijn 
modelspoorbaan, klaverjast hij maandelijks met 
vrienden en bakt hij brood (oude liefde roest niet). 
Jan zegt: “Als ik geen leraar was geworden, had 
bakker mij ook nog wel wat geleken”. Zijn klein-
zonen kunnen dit vast beamen want als ze bij opa 
zijn is bijna altijd de vraag van de jongens: “Opa, 
wat zullen we eens gaan bakken?” Jan is daar na-
tuurlijk altijd voor in. Waarop een van de kleinzo-
nen dan ook steevast zegt: “Het is maar goed dat 
je in de bakkerij hebt gewerkt. Daarom kun je het 
ook zo goed”.  
Verder volgt hij zijn passie, het doceren, nog 
steeds maar nu als docent conversatie Engels bij 
de SAB. Elke maandagochtend in de Kinkel en in 
zijn oude klaslokaal kan hij zijn hart ophalen als zijn 
cursisten enthousiast de klas binnenstromen.
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Een slapend lam naast ’n witte wolf
liften vreedzaam op ’n wolkenkoord
Dat zeilt argeloos naar ’t monster
vol venijn. Belust op moord
In ’n spierwit hol -verdekt-
flitst uit zijn bek een vuur’ge vlam
Zijn scherpe klauwen al grijpklaar
voor ’t maaltje wolf of lam

Een plotse windvlaag buigt de koers
Op ’t nippertje de twee gered

Blader ‘k in het sprookjesboek!? 
Heel stiekem? In mijn kinderbed?

Mijn kindertijd wordt omgewoeld
Wolken prikk’len fantasie
Vliegende heks! Roodkapje! 
Kabouter Glupo! Van klas drie! 

Tien kilometer toverwolken
Tuinpoort dicht op tweeënzestig

HOKUS! POKUS! PILATUS! PAS!
SLEUTEL KOM NU UIT MIJN TAS!

Kille spot kan niet bezeren
Vaak zal ik nog wolken “lezen”
Met oude ogen kind weer zijn
Het ontspant. Bevrijdt van pijn

Maria v. Zutphen- Verheijen
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Vorig jaar overleden onze haan 
en zijn kippetjes in een vrij korte 
tijd. “Een leeg hok, ruimte voor 
de konijnen”, dacht ik; ware het 
niet dat mijn zus enthousiast mijn 
man en dochter belde met de 
fantastische mededeling “één 
van mijn kippen is broeds”. 
Twee paar smekende ogen ke-
ken twee paar ogen aan die 
overgehaald moesten worden. 
Uiteindelijk gingen mijn zoon en 
ik toch maar overstag. Het was 
nog even wachten op de jonkies 
tot ze waren uitgebroed en oud 
genoeg om te verhuizen. Trots 
waren mijn man en dochter toen 
zij het gezinnetje konden opha-
len en de vier kuikentjes bij ons 
in het hok konden huisvesten.

De eerste weken ging het per-
fect. Geen gekukeleku en getok 
totdat na een maand of vier een 
van onze ‘kippen’ in de zoge-

naamde ‘hanenpuberteit’ kwam. 
Ineens vloog een van onze ‘kip-
pen’ op een stok in het hok, rek-
te zich uit, stak ‘haar’ borst voor-
uit en hief ‘haar’ kop omhoog, 
om vervolgens een armzalig 
kukelekugeluid te maken. Daar 
was zeker overheen te komen, 
zoveel geluid produceerde ‘zij’ 
niet. Onze kip bleek een haan 
te zijn. Helaas was deze fase van 
korte duur. Onze haan ontdekte 
dat hij veel harder kon kraaien 
en werd steeds blijer en trotser. 
Na een paar dagen begon hij  ’s 
nachts al om 3 uur en hield het 
dan zeker een uur vol! 

Na een paar weken stond er een 
vreemde man voor de deur. Hij 
bleek ruim 500 meter bij ons van-
daan te wonen. Hij kon niet sla-
pen. Het gekraai klonk zo hard 
dat hij er nachten wakker van 
lag. Wij op zoek naar een oplos-

sing. Internet erbij en het advies 
was om onze haan ‘s nachts op 
te hokken samen met zijn da-
mes. Zo gezegd zo gedaan. 
Onze haan echter trok zich er 
niets van aan. Hij kraaide er 
nog steeds lustig op los, ook ’s 
nachts. 
Helaas kwam er vrij snel een 
tweede klacht over het volume 
van onze trotse haan en heb-
ben we moeten besluiten dat hij 
moest verhuizen. Gelukkig vond 
mijn zus een goed tehuis voor 
hem en hebben we hem samen 
naar Buren gebracht. De rust 
leek wedergekeerd.

Totdat, in diezelfde nacht nadat 
we de haan hadden wegge-
bracht, er weer een haan aan het 
kraaien was. Er kwam een boze 
app binnen. Wij hadden de haan 
toch weggebracht? Zeker, dat 
hadden wij gedaan. 
Maar wat bleek… er zat nog een 
man in ons hok! Maanden vol-
gehouden: “Ik ben een kip”, en 
deemoedig zijn snavel gehou-
den. Totdat hij erachter kwam 
dat hij de alleenheerser in het 
hok was. Hij wist niet van ophou-
den! Hij begon ’s nachts om 3 uur 
hield het een uur vol, stopte een 
uurtje en begon rond 5 uur weer 
opnieuw. De buurt in opstand!
Mijn zus weer ingeschakeld 
(groot netwerk heeft zij) en de 
tweede haan verhuisde naar 
Bergharen. De rust is wederge-
keerd in het hok. We hebben 
twee hennetjes en een Vlaamse 
reus. Mijn zoon en ik vinden het 
meer dan genoeg.

Maar….smekend kijkt mijn man 
mij nu aan en zegt: “Twee kip-
jes is wel weinig, vind je ook 
niet……?”

Eline
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Waartoe zijn wij op aarde? De gelovige ouderen 
onder ons zullen deze eerste vraag uit de ca-
techismus gelijk herkennen. Het antwoord: “Wij 
zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier 
en hiernamaals gelukkig te worden”. Ik weet wel 
dat we heel veel vragen uit de catechismus uit de 
kop moesten leren.  Meneer Pastoor of de leraar 
hadden het er maar druk mee om alles in onze 
jonge en speelse hoofdjes te stampen. Had je op 
het rapport een mooi cijfer voor godsdienst, dan 
scoorde je goed voor het latere leven in de hemel.

Het was ook tijdens een van de godsdienstles-
sen dat meneer Pastoor ons vroeg wie er graag 
misdienaar wilde worden. In mijn lagereschooltijd 
moesten we sowieso al twee á drie keer per week 
naar de kerk, dus ‘misdienaartje-spelen’ leek me 
wel wat. Als je toch in de kerk moest zijn, kon je 
maar beter wat te doen hebben. Bovendien scoor-
de je als hulp van de geestelijke ook weer plus-
punten voor het hiernamaals.

Het thuisfront moest wel toestemming geven, 
maar mijn ouders vonden het prima. Hierbij aan-
getekend dat mijn ouders wel doorhadden dat in 
dit ondeugende menneke echt geen toekomstige 
priester, pater of missionaris schuilde. Na school-
tijd werden we in de pastorie verwacht en van de 
pastoor kregen we de eerste instructies. De taken 
die we kregen stelden niet veel voor. Alleen tek-
sten lezen als Confiteor Deo omnipoténti, dat was 
wel effe andere koek dan proate ien ut Bemmels 
dialek. 

Een keer droog-oefenen was er niet bij en al snel 
huppelde ik mee in de dienst. De eerste keer was 
het wel wennen om me in het zwarte kleed te hij-
sen. Alleen de rij knopen van de toga dichtmaken, 
dat was al een hele klus. Het kleed was veel te 
lang, maar met een koord om je middel kon ik 
het zaakje wel wat ophalen. Er ging toch nog een 
superplie (zo’n wit gewaad) overheen, dus je zag 
er niks van. Na een goedkeurende inspectie van 
meneer Pastoor mocht ik met hem de kerk in. De 
eerste klus was een bescheiden ruk aan de bel. 
Je moest wel met gevoel aan de ketting trekken, 
anders ding-dong-dingde je meteen het hele ge-
lovige circus wakker. 

Het meest spannend in de dienst was altijd het 
versjouwen van het grote misboek van links naar 

rechts. Met die zware ballast moest je aan de éne 
kant de trepkes van het altaar aflopen. Vervolgens 
omlopen, en halverwege moest je knielen. En dan 
was het drommels goed úútkieke um nie met de 
heilige sooi oan de grond te bukse. Vervolgens 
moest je aan de andere kant weer de trepkes op. 
Het ritueel hoorde erbij, maar ik vond het wel een 
raar gedoe. Ik heb Jezus best wel hoog zitten, 

Godsdienst(les)

maar ik kon me niet voorstellen dat het gesjouw 
met het zware boek zíjn idee was.

Het was gemakkelijker om de miswijn en het wa-
ter naar het altaar te brengen. De pastoor of de 
kapelaan hadden meestal maar een paar druppels 
water nodig. Het kenneke met wien mochten we 
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wel helemaal in de kelk kieperen. Stiekem pro-
beerden we met wat knoeiwerk ook van de wijn 
te proeven. Die miswijn smaakte verdomd lekker! 

Ik was bij veel diensten aanwezig. De ene week 
’s zondags in de kerk en de andere week in de 
kapel van het ziekenhuis of in het klooster. Door 
de week moest ik wel vroeg uit de veren, want de 

missen waren voor schooltijd. Het waren meestal 
korte diensten. Bij de nonnetjes van het zieken-
huis werden we na afloop rijkelijk beloond met 
een kupke thee en een beschuutje. De nonnen 
van het klooster waren maar chagrijnige krenten-
kakkers. Ze trokken meestal een gezicht alsof ze 
een te strakke onderbroek aanhadden.

Als meneer Pastoor in de klas kwam met de vraag 
wie er een extra mis wilde dienen, stak ik gelijk de 
vinger op. Het ging dan om een begrafenis of een 
huwelijksmis onder schooltijd. Of het kwam door 
mijn goede punten of dat de leraar me graag kwijt 
was, maar meestal mocht ik voor die diensten de 
klas wel verlaten. Was je lekker tot na de middag-
pauze van school.
 
Om geld in te zamelen voor het zomerkamp met 
de misdienaars gingen we één keer per jaar wij-
water rondbrengen. Op een handkar stond een 
kleine melktuit gevuld met water. De pastoor ze-
gende het water en daarmee gingen we langs de 
parochianen. Om de mensen te behoeden voor 
de blikseminslag vulden we voor hen een flesje 
met wijwater en voegden daarbij een palmtakje. 
Met het wijwater in huis kon er bij de mensen niets 
meer gebeuren. Ik kan me nog herinneren dat we 
met de kar buiten de bebouwde kom van Bemmel 
liepen en dat de bodem van de wijwatertuit in 
zicht kwam. Teruglopen naar de pastorie was een 
heel eind, dus we vulden het restantje wijwater 
aan met wat slootwater. Het was daarna wel uit-
kijken dat er met het vullen geen dikkoppen in de 
flesjes terechtkwamen. Gelukkig bleek het ‘sloot-
wij-water’ nog heilig genoeg te zijn, want geen 
van de bezochte huizen is door de bliksem ien de 
hens gevlogen. 

Toen ik wat ouder werd, heb ik het nog een jaartje 
als acoliet geprobeerd. Maar dat was geen succes. 
De hormonen begonnen op te spelen. ’s Zater-
dags ging ik graag op stap en dan kon je het niet 
maken om op zondag met een duffe kop voor het 
altaar te staan. De Donatuskerk is inmiddels om-
gebouwd tot een prachtige Theaterkerk. Ik kom 
er graag. Als ik daar dan aan de bar van de foyer 
sta, dan denk ik nog wel eens terug aan de tijd dat 
ik daar stond als menneke in misdienaarkleding. 
En in stilte komen de schoolse godsdienstlessen 
weer voorbij en borrelt de vraag op waarom we 
hier eigenlijk op aarde zijn?

Willy Bongers

JE MOEST WEL 

MET GEVOEL 

AAN DE KETTING 

TREKKEN, 

ANDERS 

DING-DONG-DINGDE 

JE METEEN 

HET HELE GELOVIGE 

CIRCUS WAKKER
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Af en toe zoek ik hem op. Mijn gebalde vuist opent 
zich, neemt Jan bij de hand en dan is het goed. 
Een verdrietige dag mondt uit in een melancholiek 
mooi moment. Soms stapelt het gif zich op: mijn 
schouders zitten vol apen, die allemaal iets van mij 
moeten en ik ben niet in staat ze de boom in te 
jagen. Zo vindt mijn baas dat ik weer in moet vallen 
en mijn eigen werk nog maar een dagje moet laten 
liggen. Mijn vrouw zegt dat het huis allang geschil-
derd zou zijn. Ik laat een clubgenoot alleen met de 
sores van die dag en ik merk bij mezelf dat ik twaalf 
dingen nog zou doen en ik er dertien vergeten ben.
Stilletjes kom ik mezelf tegen en weet waar het 
vandaan komt. 

We zijn met een stuk of vijf of tien van die gezonde 
lummels van een jaar of vijf tot tien en we lopen 
door de weilanden achter de maalderij en schu-
ren, waar mijn vader en zijn broer aan het werk 
zijn. Ik voel de ongekende malse opwinding van 
ons aller jeugdigheid. Spannend om als klein men-
neke met de grotere jongens door weiden, sloten 
en struiken te struinen. Soms lopen we helemaal 
tot het Elstse viaduct, om op voorruiten van auto’s 
te spiertsen, of helser nog; keitjes op de zeildaken 
van vrachtwagens te gooien. Geen greintje gevoel 
voor wat daaronder op de snelweg beleefd wordt, 
nee, alleen dolle jonge hondenstompzinnigheid, 
om het leven uitzinnig te maken. Op een vroeg 
moment loopt een en ander zelfs echt uit de hand 
met een soloactie van mijn kant. Alles kan in die 
tijd. Mijn ouders zijn druk met hun gevecht om in 
leven te blijven en wij hebben de tijd en de ruim-
te om democratisch in vrijheid op te groeien. Het 
begrip ‘grenzen’ moet nog uitgevonden worden.
Ik bevind me achter de houten strooiloods en ben 
vuurtje aan het stoken op de pluushoop. Dat is 
de afvalberg met huis- en bedrijfsvuil. Spontaan 
word ik nieuwsgierig naar de brandbaarheid van 
een smeelje strooi, dat uit een baal steekt, die 
weer een steen is in de muur van strooi, die de 
achterkant van de loods vormt. Ik houd er een 
brandend stokje bij en in een-achtste seconde 
staat de hele wand in de hens. Even later rijdt mijn 
oom de vrachtwagen uit de brandende loods. Een 
voorband heeft vlamgevat en wordt gedoofd met 
een meelzak. De buurt loopt te hoop met emmers 
en bevecht de vurige vijand; de bierkaai in lichter-
laaie. Ook de brandweer komt zich warmen aan 
de vlammenzee, die nog extra gevoed wordt door 
de brandende balen hout en turf. Ik, schuldige van 
de immense schade, word in bed gestopt. Daar 

hoor ik het geweldige knallen van de ontploffende 
golfplaten. Asbest wordt in scherven gelanceerd. 
Resultaat van mijn optreden: Vader zegt, dat ik 
dit nooit meer mag doen -een vuurtje naar binnen 
verplaatsen-  en ‘Sjimmy’ de politieagent op de 
fiets van het type veldwachter bevestigt mijn va-
ders minireprimande.
Zoiets kan tenslotte gebeuren. Eindresultaat: we 
krijgen een nieuwe veel mooiere stenen loods. 

Liggend in vers strooi vertelt mijn oudste broer wat 
jaren later, dat mensen het net zo doen als honden. 
Ik neem ’t op, al is ’t net zo virtueel als een vlieger 
zonder touw.
De zoon van de bakker heeft een mooie sport be-
dacht. Hij legt een kussen op het stuur van een 
oude ‘omafiets’ en ik ga daarop zitten. Vervolgens 
crosst hij met mij ‘op de bok’ als een bezeten short-
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tracker avant la lettre korte rondjes door de wei. 
Net zolang tot de zwaartekracht het van de mid-
delpuntvliedende kracht wint en we heldhaftig aan 
de grond donderen. Als we uitgelachen zijn, stijgen 
we weer op voor een nieuwe dolle race ter vermaak 
van ‘de mannen’ en onszelf.
Maar vandaag lopen we met ons ploegje schui-
mers richting bongerd van een buurman. Deze 
man is veehandelaar en mijn vader kan prima met 
hem, maar hij is wel van een ander slag. Mijn vader 
is gewoon rustig goed geworteld trouwhartig: wie 
goed doet, die goed ontmoet. De veehandelaar 
is een geweldige verteller met veel bluf en anek-
dotes om van te watertanden. De heren respecte-
ren elkaar. Wij echter van de jonge hondenkennel 
hebben nog geen enkele notie van nuance. Als wij 
nou eens bij hummes (hem) pruimen gingen jatten, 
dan kan de Nobelprijs voor rechtvaardigheid niet 
ver meer zijn. Aldus gaan we zinderend zelfver-
zekerd op strooptocht in onze kaki-overalls met 
grote papieren zakken uit de maalderij, om onze 
missie grondig uit te kunnen voeren. Wij staan 
vrolijk vol vuur onze zakken te vullen, als plotse-
ling vader op klompen in kaki vol vuur vals vloe-
kend aan komt zetten: dit lijkt gvd toch helemaal 
nergens op: onmiddellijk op huis aan, allemaal. Hij 
had duidelijk een telefoontje gehad van onze prui-
menproducent; dien lafaard.
Allemaal lopen ze richting huis, maar ik ben niet 
zo’n held en een afkoelingsperiode van een uur 
of wat moet beide partijen absoluut goed doen. 
Aan het eind van de middag kom ik onopvallend 
aansjokken. Tegen de muur staat een plankje en 
vader zegt: “Allemaal hebben ze een pak voor de 
kont gehad, dus jij ook.” Ik ga over de knie en ik 
krijg me een allejezus gloeiend pak smeer, dat ik 
er stil van word. 

Het kacheltje snort lekker en ik warm mezelf aan 
mijn arrogantie, baldadigheid, tolerantie, twijfels, 
ingekeerdheid, uitbundigheid, zelfingenomenheid, 
zeker-en-zwakheden. Het is zoals het is en zo is het 
mooi.
Echter, na een dag waarop ik mezelf voorbij heb 
laten lopen en dit schulpdiertje dicht dreigt te klap-
pen, zoek ik hem op. Oude Jan kan jonge Jan niet 
missen en andersom. Jonge Jan opent mijn gebal-
de vuisten en ik neem zijn handje in een van mijn 
grove kolenschoppen en zeg tegen hem: “Jij bent 
een goed jong.”
We lopen samen op en verdwijnen zielsgelukkig in 
ons hart. 

SPANNEND 
OM ALS KLEIN MENNEKE 

MET DE GROTERE JONGENS 
DOOR WEIDEN, SLOTEN EN 

STRUIKEN TE STRUINEN

Dit verhaal is eerder gepubliceerd in de 
‘De Plakse Nachtegaal’ door Jan Vrijuiter
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AUTOBEDRIJF HANS HUIJBERS
Dijkstraat 2     6681 VX BEMMEL     0481-462726

www.hanshuijbers.nl

Gespec ia l i seerd  in  PEUGEOT & C ITROËN

St. Maartenstraat 5
Doornenburg

1

Vierakkerstraat 1
Huissen

2

Van Nispenlaan 2
Bemmel

3

Karstraat 22
Bemmel
Medisch Centrum

4

026 214 81 55

info@fysio-lingewaard.nl

www.fysio-lingewaard.nl

DÉ PRAKTIJK VOOR
Revalidatie

Shockwave

Echografie

Dry Needling

Medical Taping

Longfysiotherapie

Hartfysiotherapie

Oedeemtherapie

Neurorevalidatie

Fysiotherapie 

Manuele therapie

Rugtherapie

Sportfysiotherapie

Hydrotherapie  

Looptherapie

Oncologiefysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Geriatrische fysiother apie 

Maak direct een
afspraak

Ze ontwaakt liefst zonder mij
maar wijzigt toch mijn wijzers
elk jaar naar zomertijd

is daarmee in het voorjaar
een stukje van de lente
van haar leven kwijt

‘k ga het dit keer vertikken
met een verbogen veertje
of een lege batterij…

zo loop ik niet langer voor
en zij zich niet voorbij

Wilma Peters
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wel een paar miljoen-, en die zijn weer erg gevoe-
lig voor wat ze te vertellen hebben, vooral op het 
gebied van mode, vrije tijdbesteding en eetge-
woontes. Er wordt ook nog eens behoorlijk grof 
geld mee verdiend alleen al door de reclames die 
deze mensen maken voor de diverse bedrijven 
waarvoor ze werken.
In steeds meer bedrijven, vooral in de bouw, de 
agrarische sector en de bloementeelt is de En-
gelse taal de voertaal. 

Straattaal
Praten we straks misschien allemaal wel Engels 
of wordt het toch de straattaal waar wij niks van 
begrijpen? Want wat weet u bijvoorbeeld van 
woorden als: doekoe, osso, patta’s, tatta, don-
nie? Nou zijn dit maar een paar voorbeeldjes, 
maar er zijn inmiddels (woorden-)boeken vol ge-
schreven met straattaal. Dus voor de liefhebbers 
die nog eens een nieuwe taal willen gaan leren, 
er zijn mogelijkheden genoeg.
Al die nieuwigheidjes: mijn ouders zeiden altijd: 
“Het zal mijn tijd wel duren,“ maar houdt er maar 
rekening mee dat alles veel sneller gaat dan dat 
wij in de gaten hebben. Wie weet wat ons nog te 
wachten staat.

AI (kunstmatige intelligentie)
Wat te denken van het fenomeen ‘AI’ ofwel Arti-
ficial Intelligence (kunstmatige intelligentie)? Dit 
is een technologie die menselijke intelligentie 
nabootst. Persoonlijk lijkt het me wel een beetje 
angstig dat de mensheid straks misschien op de 
een of andere manier geprogrammeerd wordt 
door middel van een ingeplante chip ergens in je 
lichaam en dat je dan iedere taal kunt spreken die 
men op dat moment wenst. Toekomstmuziek?  
Gevaarlijk? Wie het weet mag het zeggen.
Wat ik wel gevaarlijk vind: speed-pedelecs en die 
fat-bikes. Ook weer Engelse woorden die staan 
voor snelle en dikke fietsen. En erg gewild zijn 
bij het dievengilde. Deze kunnen, als ze zijn op-
gevoerd, met gemak 50 km per uur halen. Met 
deze snelheden vormen zij best wel een gevaar 
in het verkeer.
Kijk uit en blijf gezond.

Martin van Asten

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: het 
huidige taalgebruik is soms niet meer wat het 
was en dan praat ik nog niet over de straattaal, 
want daar kan ik echt geen touw aan vast kno-
pen. Nee, dan bedoel ik de gewone taal die men 
tegenwoordig dagelijks bezigt. 

Sporttermen
We kennen vooral veel woorden die we in de 
sport gebruiken en die we veelal hebben overge-
nomen van de Engelsen. Zoals in de voetballerij 
bijvoorbeeld: off side, penalty, corner, free kick, 
referee, handsbal. Allemaal Engelse woorden die 
bij ons volledig zijn ingeburgerd. Een nieuw be-
grip in de voetbal sport is de VAR (video assistant 
referee), een instituut wat de sport wel eerlijker 
maakt, maar niet leuker. Of woorden in de ten-
nissport zoals: game, set, match, service, out, 
ace, lovegame, smash. Allemaal geaccepteerde 
woorden die niet meer in ons taalgebruik weg te 
denken zijn. Betrekkelijk nieuw in de tennissport 
is de Hawkeye. Een stukje techniek waarmee je 
precies kunt zien of een bal in of uit is. Dit voor-
komt een hele hoop discussies op de baan en 
met de umpire, pardon: scheidsrechter. Dit zijn 
slechts twee voorbeelden uit de sport maar, ik 
weet zeker dat ze in elke tak van sport voorko-
men.

Corona
Een hele reeks Nederlandse nieuwe woorden 
zijn de laatste jaren ontstaan ten tijde van het 
coronavirus, zoals COVID-19, pandemie, lock-
down, coronadashboard, huidhonger, anderhalve 
metereconomie, balkonnade, huisquarantaine, 
mondkapjesfraude, teststraat, vaccinweigeraar, 
viruswaanzin, zorgapplaus en zwaaibezoek om 
er maar een paar te noemen. Volgens de Dikke 
van Dale zijn er ruim 700 nieuwe woorden aan-
gemeld, puur en alleen gerelateerd aan corona. 

Influencers
Het dagelijks taalgebruik wordt tegenwoordig 
ook heel vaak ingegeven door de influencers. 
Alweer zo’n nieuw woord waar, -alleen al bij het 
horen ervan-, vele mensen zich afvragen: “Wat 
is dat nou weer?” Influencers zijn vaak bekende, 
maar ook wel minder bekende Nederlanders die 
heel veel volgers hebben op social media, -soms 
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Beste mensen,

Al is het alweer maart, mijn onderwerp is deze keer: 
“Kerststallen.” Kersttijd of niet, ik kijk er graag naar. 
Ik word er altijd door geboeid. 
In de tijd, die we nu achter de rug hebben heb ik 
weer veel kerststallen bewonderd.
In de kerken, kapellen, ook in de Theaterkerk in 
Bemmel. Daar was ik toen het Lingewaards man-
nenkoor een Kerstconcert gaf. Een heerlijke avond. 
In de kapel in Hulhuizen, met echt grote beelden, 
erg mooi. Jos Niels schreef op Facebook: “De ka-
meel heb ik maar buiten de stal gezet, was beter 
voor het dier.”
In de stal was ook geen plaats meer voor het arme 
dier. In Haalderen hebben ze de luxe van twee 
kerststallen, een in de kerk en een buiten. Deze 
laatste is gemaakt door het ‘Ambacht Haalderen’ 
de bekende pottenbakkerij. Voor wie het verschil 
tussen mijn en dijn niet weet: de beelden zijn niet 
zomaar mee te nemen. Ja, met het verdwijnen van 
normen en waarden moet men overal rekening 
mee houden, helaas.
Ik heb zelf een kerststal uit Oberammergau, echt 
houtsnijwerk. Destijds, in mijn werkzame tijd als 
kleuterjuf, had elke klas er zo een. We kregen een 
nieuwe hoofdleidster en die vond die houten stal-
len niet zo geschikt voor kleuters. Had ze eigenlijk 
gelijk in. Ik kocht mijn stal voor 35 gulden. De stal 
is nog helemaal intact; ik zet hem elk jaar. Ik vind 
het erg om het weer op te ruimen. Om dat een 
beetje te verzachten, heb ik een mini-kerststalletje 
gekocht, van edeltin. Dat staat permanent op de 
schouw, met twee nog kleinere aan weerszijden. 
Soms kom je zulke pareltjes tegen en daar kun je 
dan geen weerstand aan bieden. Voor de kerststal-
liefhebber is een zaak in Kevelaer een eldorado.15 
juni gaan we daar als projectkoor weer zingen bij 
de Betuwse Bedevaart. ( Komt u ook?)
Op weg naar het park voor de kruisweg (daar 
schreef ik eerder over) kom je langs dat monumen-
tale pand, waar achter de forse etalageruiten veel 
moois is te zien: kerststallen in alle soorten en ma-
ten. Zo prachtig! Ik kan daar enorm van genieten. 
Fijn vooruitzicht in juni weer in Kevelaer te zijn. Ik 
geniet al op voorhand en niet alleen van het zien 
van kerststallen. Er is nog zoveel meer. 
Het ga u goed, 

Marie-Therese.

Kersttijd of niet,
kerststallen kunnen altijd!

In het weekend van 2 en 3 maart hebben onge-
veer 250 bezoekers in de Kinkel kunnen genieten 
van Jong Belegen. Het toneelgezelschap zette 
twee eenakters op de planken: ‘Boer, jouw var-
ken heeft mijn hond gebeten’ en ‘In het park met 
Jeanne d’Arc’. Beide stukken zorgden voor hilari-
sche situaties en daverende lachsalvo’s.   

Het publiek was vol lof over de acteurs en hun ac-
teerprestaties. Zelfs door een gigantische tegen-
slag (een van de speelsters (Els Ebben) was enke-
le dagen voor de uitvoering ten val gekomen en 
lag in het gips in het ziekenhuis) lieten zij zich niet 
uit het veld slaan. Een vakkundige invaller (Tine-
ke Hensen) wist op zeer korte termijn de weg-
gevallen rol in te vullen. Tot overmaat van ramp 
werd souffleuse Greet  ook nog ziek…. Hoeveel 
pech kun je hebben? 

Toch veel positieve geluiden, een ontspannen 
sfeer en een glunderend publiek met veel trotse 
(klein-)kinderen die hun opa’s en oma’s een ovati-
oneel applaus en bloemen kwamen brengen.
Er was nog een afscheid: Toos Kemperman stopt 
op 90-jarige leeftijd met toneelspelen. Zij werd 
nog eens extra in het zonnetje en de bloemetjes 
gezet; en de hele zaal heeft haar als dank luid 
toegezongen.

Jong Belegen kan terugkijken op een geslaagde 
uitvoering. Op zondag 7 april geven zij ook acte 
de préséance bij de hommage aan Ferdinand 
Ebben in de Theaterkerk in Bemmel. Ferdinand 
was jarenlang de regisseur van dit gezelschap 
en hij wordt nog dagelijks gemist vanwege zijn 
kwaliteiten als regisseur en organisator.

DAVERENDE 
LACHSALVO’S 
MET 
JONG BELEGEN
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In deze Majje eindelijk een  prijspuzzel. Los on-
derstaande puzzel op en noteer de letters in de 
grijze vakjes van boven naar beneden en van 
links naar rechts in het diagram onder de puzzel. 
U maakt kans op een leuke prijs, beschikbaar ge-

Uw oplossing:

steld door één van onze adverteerders. 
Stuur uw oplossing vóór 19 april per e-mail 
naar: pr@seniorenbd.nl onder vermelding van: 
PAASPUZZEL. Onder de goede inzenders verloten 
we de prijs.

Horizontaal
3.	 Evenementengebouw in Bemmel
5.	 Koets
6.	 Hoge waterkering langs de kerkdorpen
9.	 Naam van het seniorenblad
11.	 Bestuurder van een vereniging
13.	 Viering
14.	 Buitengebied
15.	 Heilige waar kerk en school naar zijn 	
	 vernoemd
17.	 Chocolade lekkernij

Verticaal
1.	 Poezie
2.	 Donderschicht
4.	 Handig hulpje bij het lopen
7.	 Viering van het voorjaar
8.	 Mie gerecht
10.	 Vervoer voor invaliden
12.	 Vakantievervoermiddel
14.	 Christelijke feestdag
16.	 Alcoholische drank
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Donatuskoor Bemmel
Sfeervolle en hoogstaande muzikale omlijsting bij 
afscheidsceremonies in de regio Arnhem Nijmegen

Informatie te verkrijgen bij:
Annie Oude Ophuis;            Telefoon: 0481-465598
Steef Weijers;                      Telefoon: 06-45638238

      Senioren 
      Ondersteuning 
      Lingewaard 

 

Ondersteuning en begeleiding voor senioren 

 
Edwin Mons  06-19088103  
www.seniorenondersteuninglingewaard.nl 
 
Het is niet wat wij u kunnen bieden, maar wat u geboden wilt hebben 

VVeejjaa  BBllooeemmeenn
Markt 51
6681 AG Bemmel
Tel.: 0481-462483

    ASSENBURG E-mail: info@vejabloemen.nl

Wordt lid voor €750p.w.

& kies je upgrades

UPGRADE 
FITNESS
€3p.w.

Tim

Gezinsleden 
betalen alleen 
de upgrades

UPGRADE 
ZWEMMEN

€250
p.w.

Sanne

SPORTEN  
SAMEN VOOR

€13p.w.

Tim& 
Sanne

Feel Fit Center Bemmel
Van Nispenlaan 2, 6681 CZ Bemmel

Martijn Janssen, erkend audicien

De Pollenbrink 5 - 6681 JA Bemmel
Telefoon 0481-769 037
E-mail janssenhoorzorg@gmail.com

www.janssenhoorzorg.nl
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SENIOREN ACTIEF BEMMEL

Majje no. 4 verschijnt op donderdag 
25 april 2024. Inleveren kopij, foto’s 
en dankbetuigingen t/m dinsdag 9 
april 2024. E-mail: 
redactie@seniorenbd.nl

��
���� ��!�"�"��� ������"�"	� ��

"���� ���!�����
"�"����� ����"�"	�����
" �����������������"
M 

W 

E 

06 51 51 46 34

DRUKKERIJPENTA.NL

INFO@DRUKKERIJPENTA.NL

COLOFON

Seniorenvereniging 
KBO Bemmel-Doornenburg
	 www.seniorenbd.nl
	 info@seniorenbd.nl
Voorzitter:	 Erik Bruins
	 06 - 21 80 45 43
	 voorzitter@seniorenbd.nl
Secretaris	
	 Klaas Vos
	 06 - 12 84 84 69
	 secretaris@seniorenbd.nl
Penningmeester
	 Ruud Rouwmaat
	 0481 - 46 50 55
	 penningmeester@seniorenbd.nl
	 Bankrekening:
	 NL14 RABO 0102 9233 02
Vice-voorzitter
	 vacature
PR
	 Harold Kainama
	 06 - 43 36 77 35
	 pr@seniorenbd.nl
Coördinator 
activiteitencommissie
	 Bep Cornelissen
	 06 - 27 50 70 51
	 activiteiten@seniorenbd.nl
Coördinator educatie
	 Anja Berns
	 06 – 16 71 41 68
	 info@sab-bemmel.nl
Ledenadministratie
	 Erik Bruins
	 06 - 21 80 45 43
	 ledenadministratie@seniorenbd.nl
Contactpersoon lief & leed
	 Ans van der Burgt
	 06 - 19 18 01 02
Contactpersoon vrijwilligers 
Dorpsauto
	 Anton Verhoeven
	 06 - 53 16 32 82

	

Ledenservice
Redactie De Majje
	 Eline Bouwmeister-Hermsen
	 Henk Peperkamp
	 Harold Kainama
	 redactie@seniorenbd.nl 
Coördinatie bezorgservice 
De Majje
	 Henny Ebben 
	 06 - 13 16 16 68
	 Johan Jansen
Druk en opmaak De Majje
	 Drukkerij Penta
	 06 - 51 51 46 34
Webredactie
	 Ruud Rouwmaat
	 Harold Kainama
	 webredactie@seniorenbd.nl
Webbeheer
	 Erik Bruins
	 webbeheer@seniorenbd.nl
Advertenties
	 Harold Kainama
	 06 - 43 36 77 35
	 pr@seniorenbd.nl
Coördinatie ritten Dorpsauto
	 Dick van Ringen
	 Henk Hellinga
	 Peter Delsink
	 Harold Kainama
	 06 - 82 33 80 56
Coördinatie lief & leed
	 Marianne Peperkamp
	 06 - 81 77 95 61
Vraag & Aanbod
	 Ineke Koreman
	 0481 - 46 19 75
	 korefrank@planet.nl
Belastingservice	 	
	 René Haegens
	 0481 - 46 22 56
	 Wim van Meerkerk 
	 0481 - 46 30 01
	 Ger Stokman
	 06 - 48 83 30 73
	 zie https://www.seniorenbd.nl
	 /leden/belastinginvulhulp



U bent welkom, ongeacht waar u bent verzekerd

Wij regelen en verzorgen voor u begrafenissen en crematies.
U kunt 24 uur per dag bij uw dierbare zijn, zonder eerst een 
afspraak te moeten maken in het Afscheidshuys Lingewaard.
Ook wanneer u de uitvaart niet door ons laat verzorgen.

Doktor Poellstraat 2  |  6681 BV Bemmel 
info@uitvaartverzorging-lingewaard.nl 
www.uitvaartverzorging-lingewaard.nl 

Dag en nacht bereikbaar:  06 421 160 93

Welkom in de wereld van 
Thijssen…

Dorpsstraat 50e - Bemmel 
Tel. 0481 - 47 04 90
www.oogzorginbemmel.nl

brilmode I contactlenzen I optometrie

Kom naar onderstaand verkooppunt en laat u adviseren!

DA Drogisterij & Parfumerie van Appeldoorn
Dorpsstraat 45
6681 BL Bemmel
Tel. 0481-450 267
OPEN: ma 13-18 u, di-do 9-18 u, vr 9-20 u, za 9-17 u.

COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING!

verkrijgbaar bij D.A. Drogisterij van Appeldoorn

EYELOVE BRILLEN IN BEMMEL

Bril op sterkte
voor veraf óf 

dichtbij

COMPLEET

€49

Multifocale bril
met standaard 
leesgedeelte

COMPLEET

€99

Multifocale bril
met breder 

leesgedeelte

COMPLEET

€149

Keuze uit 350 monturen!


